
KRITIEK IN DE ILLEGALE PERS

binnengesmokkeld'. Er werd in beschreven hoe de Joden uit Berlijn gede-
porteerd werden:

'Eerst wordt door de Joodse Gemeente de opzegging der woning toegezonden
gelijk met de formulieren waarin men de inventaris moet opgeven. Daarna
wordt die ... gecontroleerd, waarna men volgens voorschrift een koffertje mag
pakken. Dan begint de paniek, want geen mens weet, welke nacht hij afgehaald
en naar het Massenlager in de Levetzowstrasse gebracht wordt. Daar zijn ca.
3000 strozakken. De woning wordt verzegeld, de inventaris verkocht ... Een
ouderdomsgrens is er blijkbaar niet, misschien boven de tachtigjaar. De 'gelukki-
gen', die over de middelen beschikken, plegen zelfmoord ... De reisbureaus
worden met telegrammen aan familieleden overzee bestormd, maar voor wie
en voor welk land kan men een visum verkrijgen?' 1

Het Parool nam onmiddellijk die 'wanhoopskreet' over (dergelijke be-
richten uit Duitsland waren zeer schaars). Kennelijk in overleg met mr.
Visser, had dit blad begin oktober het optreden van de Joodse Raad al scherp
en principieel veroordeeld:

'De Duitser gebruikt Joden om het Joodse vraagstuk 'op te lossen'. Daarom
moet het parool aan de Joden zijn: werkt niet vrijwillig mee aan de bewerkstelli-
ging van uw eigen isolement. Bouwt niet uw eigen materieel en geestelijk ghetto.
Tracht vorming van Joodse centra onder bescherming van de Duitser waar
mogelijk tegen te werken.

De Jodenraad te Amsterdam is een instrument geworden in Duitse hand.
Wij weten het: de positie van deze raad is als die van de burgers van Calais."
Onze deernis gaat uit naar hen die voor het verschrikkelijkste dilemma geplaatst
worden dat zich denkenlaat. Doch ook hier geldt het: Nederlanders, het is oorlog!
Elders vecht men met de wapens. Gij moet vechten met het wapen dat u ten dienste staat:
sabotage en lijdelijk verzet.

De ergste en de meest begane fout is: mee te doen, in de naieve veronderstel-
ling, iets tegen te kunnen houden. Dat is precies wat de Duitser wil ... De
Jodenraad trekke zich terug. Vroeger mag er wellicht een excuus voor bestaan
hebben, zich voor deze Raad beschikbaar te stellen. Thans bestaat dit niet meer."

'Men wil het Jodendom uitroeien', waarschuwde Buskes in januari '42
in een van de eerste nummers van Vrij Nederland die onder de hoofdredactie

1 VrU Nederland, II, 6 (nov. 1941), p. 6. 2 Toen koning Edward III van Engeland
in 1347 Calais belegerde, wenste hij over de overgave van de stad niet te onder-
handelen; zijn eis was dat zes vooraanstaande burgers-hem de sleutels van de stad
kwamen aanbieden. Zij dienden hiertoe slechts gekleed te gaan in een hemd, bloots-
voets, en met een strop om de hals. Na aankomst in het Engelse kamp werden zij
opgehangen.. S Het Parool, 25 (10 okt. 1941), p. 4.

I06r


