
NAAR DE 'ENDLÖSUNG'

Alleen handbagage! Veel meer dan 'beddegoed, dekens, handdoeken en
ondergoed' kon men niet torsen - misschien nog wat kleding. Al het meu-
bilair, al het huisraad diende men achter te laten. Voor het systematisch
registreren van die goederen riep de Zentralstelle für jüdische Auswanderung
spoedig een aparte dienst in het leven: de Hausraterjassungsstelle; met het
ophalen belastte zich de Einsatzstab Rosenberg.

Op 17 januari' 42 werden de Joden uit Zaandam de eerste slachtoffers van
die gedwongen verhuizing. Spoedig, 27 januari, volgde een eerste groep
Duitse Joden uit Arnhem en, 29 januari, een groep uit Hilversum, daarna,
9 februari, een uit Utrecht. Een korre pauze trad in, maar tussen 24 maart en
1mei moesten in snel tempo alle Joden uit een gehele reeks plaatsen in N oord-
Holland, uit de gehele provincie Zeeland alsmede uit Delfzijl hetzij naar Wes-
terbork, hetzij naar Amsterdam. vertrekken. Bij die tweede golf van gedwon-
gen verhuizingen werdcri de bepalingen van wat men diende achter te laten,
verscherpt: nu ook alle geld boven een totaalbedrag van f roo, alle geldswaar-
dige papieren en alle sieraden. In mei bleek Westerbork nagenoeg volledig vol
te zijn.' Ruim tweehonderd Duitse Joden die nog in Hilversum woonden,
werden toen in 'Asterdorp' ondergebracht, een wijk in Amsterdam benoor-
den het IJ, die voor asocialen bedoeld was; alle overige Joden uit Hilversum
moesten begin juni naar Amsterdam verhuizen, enkele weken later gevolgd
door de Joden uit Bussum, bij welke gelegenheid wederom de Duitse Joden,
maar nu ook die van Tsjechische, Slowaakse, Poolse en Roemeense nationa-
liteit naar 'Asterdorp' gezonden werden. Uiteraard trof het die Joden van
Duitse en andere niet-Nederlandse nationaliteit pijnlijk dat zij, in tegen-
stelling tot de Nederlandse Joden die slachtoffer werden van de gedwongen
verhuizingen, in een afgelegen en verwaarloosde wijk ondergebracht werden.

Bij al die verhuizingen was het de gemeentepolitie geweest die de betrok-
kenen aanzegging deed dat zij dienden te vertrekken. Het doorgeven van die
opdracht werd, voorzover ons bekend, door slechts één burgemeester ge-
weigerd: die van Nieuwer Amstel, G. P. Haspels; hij werdprompt ontslagen.

Al eind november '41 had de Zentrolstelle de Joodse Raàd opdracht ge-
geven, een kartotheek te vervaardigen van alle door Joden in Amsterdam
bewoonde woningen. Dat diende, zo was gezegd, voor de beoordeling der
aanvragen om een verhuisvergunning - aanvragen die van I november af
verplicht waren. Uiteraard was het de bedoeling van de Zentralstelle, na te
gaan hoeveel Joden van buiten Amsterdam in die woningen in de hoofdstad

1Eind mei werd uit Amsterdam nog een groep ongehuwde Joden van Tsjechische,
Slowaakse, Poolse, Roemeense en (vroegere) Duitse nationaliteit naar Westerbork
overgebracht. Het kamp telde toen ca. vijftienhonderd bewoners.
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