NAAR DE ‘ENDLOSUNG’

Vroeger ressorteerden zij onder dr. Wimmer, thans ressorteren zij onder Rauter.
In verband hiermee hebben de regeringsgemachtigde voor Amsterdam, dr.
Boshmcker, en de heer Lages opdracht gekregen, het Jodenvraagstuk te regelen.’

Wat hield dat ‘regelen’ in? Werd de mogelijkheid van deportatie onder
ogen gezien ? Herhaalde Frederiks wat hij vier maanden tevoren (r november
'41) tegen Rauter gezegd had: dat, als de Nederlandse Joden naar Polen
weggesleept zouden worden, ‘hij en zijn ambtgenoten geen moment hun
functie zouden blijven waarnemen’? Het blijkt niet uit de notulen. Zij ver-
melden slechts dat Frederiks mede namens al zijn ambtgenoten (exclusief
Schrieke, maar inclusief van Dam en Goedewaagen) een gesprek zou aan-
vragen met Seyss-Inquart ‘om een uiteenzetting te kunnen geven van het
standpunt dat hij’ (Frederiks) ‘en de andere secretarissen-generaal dusver
hebben ingenomen.”

Het aanvragen van dat gesprek ging niet door. In plaats daarvan stelde
Frederiks het concept op voor een brief aan Seyss-Inquart waarin hij naar
aanleiding van Rauters bevel, zich niet meer met Joodse aangelegenheden
bezig te houden, schreef: ‘Ich werde mich dem erteilten Befehl beugen miissen.’
Tegen dat bevel protesteerde hij wel: ‘Die deutscherseits seit der Besatzung
gegen die Juden getroffenen Massnahmen stehen den Rechtsauffassungen, denen
das niederlindische Volk seit anderthalbem Jahrhundert . .. huldigt, durchaus
entgegen.’® Deze passage gaf Wimmer aanleiding, korzelig te antwoorden
dat hij de brief aan Seyss-Inquart volmaakt overbodig vond — en daar bleef
het bij.

Wij weten niet of Rauter het dreigement dat Frederiks op 1 november
geuit had, op een van de Chefsitzungen ter sprake gebracht heeft, evenmin
weten wij hoe ernstig Seyss-Inquart het opnam. Toen Wimmer in maart
kennis had kunnen nemen van Frederiks’ conceptbrief aan de Reichskommissar,
stond in elk geval voor de bezetter vast dat de secretaris-generaal die aan het
hoofd stond van het gehele Nederlandse bestuursapparaat, er zich bij neer-
gelegd had (‘Ich werde mich dem erteilten Befehl beugen miissen’) dat ‘het
Jodenvraagstuk’ verder ‘geregeld’ zou worden door ‘dr. Bohmcker en de
heer Lages’. Had Frederiks in november "41 de Duitse Joden voor de wolven
geworpen, in maart ‘42, vier maanden voor de deportaties begonnen, deed
hij met de Nederlandse Joden hetzelfde.

1 Csg: Notulen, s maart 1942. 2 Conceptbrief, 11 maart 1942, van Frederiks
g P
aan Seyss-Inquart.
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