Invoering der Neurenberger wetten

Bshmcker was begin oktober “41 niet de eerste Duitser geweest die er op ge-
wezen had dat het eigenlijk absurd was dat in het te nazificeren Nederland de
Neurenberger wetten, welke huwelijk en geslachtsverkeer tussen ‘Ariérs’ en
Joden verboden, nog steeds niet golden. In de grote conferentie van 8 oktober
had Seyss-Inquart te dien aanzien beslist: ‘Massnahmen werden hinausgeschoben.’
Zoals wij al schreven: de Reichskommissar voelde er niet voor, terzake een
verordening af te kondigen; die kon teveel deining veroorzaken. Een van de
factoren die hem voorts tot terughoudendheid bewogen hebben, kan het
feit geweest zijn dat men, als men zich in Nederland eenmaal officieel ging
bemoecien met huwelijk en geslachtsverkeer tussen ‘Ariérs’ en Joden, ver-
moedelijk ook tegen de kwestie van huwelijk en geslachtsverkeer tussen
‘Ariérs’ en Indonesiérs c.q. Indo-Europeanen zou oplopen.

Bijna zes maanden lang geschiedde op dit punt niets. Op 21 maart '42
verscheen evenwel in Het Nationale Dagblad een artikel waarin er op gewezen
werd dat in Amsterdam opeens veel meer Joden in ondertrouw gegaan
waren dan tevoren. Het dagblad van de NSB vermoedde dat hier ‘een joods
listigheidje’ achter stak en eiste maatregelen: ‘er ligt gevaar in verzuim’.
Inderdaad was in Joodse kringen de vlucht in het huwelijk een realiteit ge-
worden; men wist er dat getrouwde mannen voorlopig niet naar de werk-
kampen gezonden werden. In de tweede week van maart waren in Amster-
dam 74 huwelijken gesloten waarbij Joden betrokken waren, en in de derde
week waren het 283. Van die 74 in de tweede week waren 11 gemengde
huwelijken geweest, van de 283 in de derde 22. Die sprong van 11 op 22
(een absolute stijging die overigens gekoppeld was aan een opmerkelijke
relatieve daling) werkte op de Duitsers als een rode lap op een stier — en nu
kwam het dan tot de ‘Massnahmen’ die in oktober 41 nog ‘hinausgeschoben’
waren. In een bespreking met alle Beaufragten en met de Generalkommissare
Schmidt, Wimmer en Rauter besliste Seyss-Inquart op 23 maart dat de
Neurenberger wetten voortaan in Nederland zouden gelden; zij zouden niet
bij verordening ingevoerd worden maar de bezetter zou handelen alsof dat
wel het geval was. Het leek Seyss-Inquart voldoende indien althans de Joden
precies wisten waaraan zij zich te houden hadden. Ondertekend door
Asscher en Cohen (hun beider heftige protesten waren afgewezen), verscheen
op 27 maart de volgende bekendmaking in Het Joodse Weekblad: ‘Naar ons
door de betrokken Duitse autoriteiten wordt medegedeeld, is aan Joden het
huwen en de buitenechtelijke geslachtelijke omgang met niet-Joden ver-
boden.” Daarnaast was in de bespreking van 23 maart besloten dat de Neder-
landse ambtenaren van de burgerlijke stand voortaan alle gevallen waarin
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