
NAAR DE 'ENDLÖSUNG'

Dort sind ungeahnte und unvorsehbare Möglichkeiten auch auf diesem Gebiete'?
'Im Osten'! Niemand reageerde hierop.
Een van de weinigen die beseften, dat deportatie het uiteindelijke doel

was van de Duitse maatregelen tegen de Joden, was de hoofdredacteur van
Vrij Nederland, van Randwijk. De 'wanhoopskreet' uit Berlijn die in novem-
ber in dit blad opgenomen was, had hem diep geschokt. Hem was duidelijk
wat praktisch alle Joden die van de gebeurtenissen vernamen, niet duidelijk
was: dat de Nazi's geen verschil zouden maken tussen Amsterdam en Berlijn.
Wat van Randwijk hierover te zeggen (en te waarschuwen!) had, was meer
dan hij in een nummer van Vrij Nederland kwijt kon. Begin februari '42
schreef hij een brochure: Tenzij ... , waarvan spoedig enkele duizenden
gedrukte exemplaren in circulatie kwamen. 'Uit Duitsland', zo schreef hij,

'worden de laatste overgebleven Joden weggevoerd naar Polen. Niet alleen de
mannen, maar ook vrouwen, kinderen, grijsaards. Hun goederen worden
verbeurd verklaard. De mensen sterven toch op transport of in de kampen.
Wat zal er met de Joodse Nederlanders gebeuren? De naam 'Polen' is een

duistere schrik voor hen allen geworden, en met reden.
Naar onze mening (is) de Jodenvervolging thans in een laatste en beslissend

stadium gekomen.
Opnieuw worden er op grote schaal weggevoerd. Thans naar kampen in

Drente. Dat gebeurt onder het mom van werkverschaffing.Wat een huichelarij,
nadat men ze eerst van de markten en uit de bedrijven verdreven heeft en zo tot
werkloosheid doemde. De Nazi's bewijzen daarmee dat niet de arbeid, maar de
wegvoering en opsluiting hun doel is. En zij deinzen er niet voor terug, de
Joodse Raad (de gevangene van de Nazi's) te misbruiken ter maskering van dit
sinistere doel ...
In Amsterdam zullen naar alle waarschijnlijkheid drie ghetto's' worden

gevormd', waarin men deze mensen, van alles beroofd en door niets en niemand
beschermd, kan ophopen als vissen in de fuik. Men zal ze naar hartelust treiteren
en sarren en ze bij gelegenheid bij duizenden wegvoeren voor vreselijke bestem-
ming, tenzij -
tenzij het Nederlandse volk opnieuw en ondubbelzinnig blijk geeft dat de

maat vol is, dat de grens van het Nazi-sadisme is bereikt.'

Wat moest dat Nederlandse volk dan doen?

'Wij zeggen niet, de Amsterdamse staking te herhalen. Wij propageren zelfs
geen bepaalde vorm van verzet, ook raden wij niet, een bepaalde weg te gaan.

1Verslag persconferentie, 27 okt. 1941 (DVK, 48). • Inderdaad was begin' 42
bepaald dat Joden, als ze naar of binnen Amsterdam verhuisden, in een van drie
stadsgedeelten moesten gaan wonen waar het Joodse bevolkingsaandeel al het
grootst was.


