NAAR DE ‘ENDLOSUNG’

van het bordje ‘reeds hierom onaanvaardbaar, omdat die bordjes een uiting
zijn van principieel antisemitisme en daar mogen zeker onze R ooms-Katho-
licke instellingen niet aan meedoen.”

Gelijk gezegd: de bezetter zag meestal dit kerkelijk verzet door de vingers.

Fel kon hij daarentegen reageren wanneer in een bepaalde plaats de bordjes
‘Verboden voor Joden’ van de openbare weg verwijderd werden. Het is
onze indruk dat dat verwijderen in de lente en zomer van ’42 vrij regelmatig
voorkwam. In Kampen moest de burgerij eind mei wachtlopen, ‘wijl voor
de zoveelste maal de bordjes’ ‘Verboden voor Joden’ bij de ingangen der
stadsplantsoenen zijn vernield.’”? In twee van die gevallen van vernieling
kwam het tot represailles — niet tegen de daders, maar tegen Joden: in
Leeuwarden en in Maastricht.

In Leeuwarden nam begin april een schooljongen vijf bordjes in een
plantsoen weg. De Sicherheitspolizei arresteerde toen tien Joodse mannen en
zond hen naar Amersfoort.® De vader van de schooljongen ging vervolgens
het gebeurde bij de Sicherheitspolizei opbiechten. Men was er in zijn mede-
delingen niet geinteresseerd en aan opperrabbijn A. S. Levisson die er op
kwam aandringen dat men de tien onschuldigen zou vrijlaten, werd ‘wegens
brutaliteit’ de verdere toegang tot het bureau van de Sicherheitspolizei ont-
zegd.*

Alle tien kwamen hetzij in Amersfoort, hetzij in Mauthausen om het
leven.

In Maastricht werden eind mei ’42 wegens het verwijderen van bordjes
‘Verboden voor Joden’ eveneens tien Joden gearresteerd. Zij zijn, voorzover
ons bekend, alleen maar ter plaatse een aantal weken in arrest gehouden.

Het heeft zin, aan het gebeurde te Leeuwarden niet al te vlug voorbij te
lopen. Algemeen bekend werd het niet, behalve uiteraard in de Friese hoofd-
stad. Maar het werd ook bekend aan de Joodse Raad. Levisson had het ge-

+ «Officiéle mededelingen van het Aartsbisdom Utrecht’ (maart 1942) in Stokman:
Her verzet van de Nederlandse bisschoppen, p. 225. * A. van Boven: Jan Jansen in
bezet gebied, p. 136. ° Een van de tien, vroeger directeur van de zuivelfabriek
Lijempf, kwam vrij door de bemoeienissen van de Italiaanse consul-generaal in
Amsterdam; toen werd een andere Jood uit Leeuwarden naar Amersfoort ge-
gezonden. *P. Wijbenga: Bezettingstijd in Friesland, dl. I, p. 212.
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