
NAAR DE 'ENDLÖSUNG'

In februari' 42 kwam het hoofd van Schmidts Hauptabteilung für Volks-
aufklärung und Propaganda in een van de persconferenties opdraven om de
aanwezige journalisten te waarschuwen tegen elke sympathiebetuiging met
de Joden. 'Es gibt keine holländischen Juden', betoogde hij, 'doch nur Parasiten.
Wer für die Juden kämpft, kämpft gegen sein Volk'; hem waren door Joden
geschreven romans in handen gevallen, 'die einzig Schweinerei sind ... Wir
haben die Aufgabe, die zerstörenden, nach unten wirkenden Kräfte auszuschalten.?
Bij de propagandistische aanloop tot de deportaties der Joden werd ook de

NSB betrokken. Het antisemitisme was in haar propagandistische acties een
steeds markanter element geworden. Trouwens, twee maanden na de
Februaristaking, in april' 4I, had Volk en Vaderland er al op aangedrongen
dat alle Joden uit Nederland verwijderd zouden worden. Het weekblad van
de NSB had hen toen 'een dodelijk nationaal gevaar' genoemd, 'de Jood,
iedere Jood, is een parasiet ... Oplossing van het Jodenvraagstuk vereist ver-
wijdering der [oden." Begin augustus' 4I hadden NSB' ers in samenwerking
met NSDAP' ers in het gehele land 200 000 exemplaren van een van het
Reichskommissariat afkomstige antisemietische brochure verspreid, De Joden
in Nederland, waarin aan de hand van citaten o.m. uit de geschriften van
Luther, Voltaire en Drumont, en van foto's (zes pagina's over de Roth-
schilds!) impliciet betoogd werd dat het voor Nederland een zegen zou zijn
indien alle Joden er uit verdwenen; het woord 'verdrijving' stond trouwens
vet gedrukt al op de eerste pagina.

In hoeverre NSB'ers op de hoogte waren van het feit dat de deportatie der
Joden sinds de lente van '4I op het program stond (het is heel wel denkbaar
dat het bovenaangehaalde artikel van Volk en Vaderland in verband heeft
gestaan met de oprichtingvan de Zentralstelle für jüdische Auswanderung), weten
wij niet. Wij durven veronderstellen dat deze en gene die regelmatig contact
had met het Reichskommissariat of daar werkzaam was, er weet van had.
Mussert werd in elk geval tijdig ingelicht; hem werd in januari '42 door
Seyss-Inquart meegedeeld dat tot de 'Evakuierung' der Joden besloten was;
de leider van de NSB drong er toen op aan dat de Joodse kapitalen, voorzover
niet voor die 'Evakuierung' nodig, in Nederland zouden blijven."

Heeft Mussert Seyss-Inquarts mededeling aan derden doorgegeven? Het
is alleszins plausibel, maar wij beschikken niet over bewijsmateriaal. Enkele
maanden later evenwel, eind mei, was het in het hoofdkwartier van de NSB
algemeen bekend dat alle Joden gedeporteerd zouden worden.

1 A.v., 2 febr. 1942 (a.v. 49). 2 Volk en Vaderland, 25 april 1941. 3 Brief, 27 jan.
1942, van Seyss-Inquart aan Bormann (Neur. doe. D-6o).
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