ANTISEMIETISCHE PROPAGANDA

In maart was tussen de hoofdafdeling propaganda van dat hoofdkwartier
en het departement van volksvoorlichting en kunsten overeenstemming
bereikt over het feit dat, van begin mei af, ‘een grote antisemietische actie’
ingezet zou worden.! Hier werd vele malen over vergaderd en eind april
werd besloten dat de actie op 15 mei zou beginnen. Men nam overigens
aan dat zij ‘bij het publick weinig in de smaak (zou) vallen.” Propaganda-
leider Voorhoeve had daar wel een verklaring voor: ‘De Joden’, zei hij op
12 mei in een vergadering van de propagandaraad der NSB, ‘hebben ons
volk zo verjoodst dat het tegen het antisemitisme is; daar moet een einde
aan worden gemaakt.’? Zes dagen later, 18 mei, uitte een van de leden van de
raad ‘de wens, dat de Duitse autoriteiten nu doorgaan met maatregelen tegen
de joden’®, en korte tijd na die 18de, op de 27ste mei, kon Voorhoeve in
aanwezigheid van negentien vooraanstaande NSB’ers, onder wie Blokzijl,
eindelijk weergeven wat hij van het Reichskommissariat te horen had gekregen:

‘Van Duitse zijde werd meegedeeld, dat alle (uit Duitsland) ge&migreerde
Joden worden weggebracht. Vervolgens wordt het gehele jodenprobleem op
deze manier opgelost. Generalkommissar Schmidt verzocht kameraad Voorhoeve,
de Beweging door een al te felle antisemietische actie niet te belasten, daar de
Duitse autoriteiten dit geheel in handen hebben genomen.’

Dat laatste was bekend. Die ‘Duitse autoriteiten’ waren namelijk vier
weken eerder, eind april, een belangrijke stap verder gegaan: zij hadden de
Jodenster ingevoerd.

De Jodenster

De invoering van de Jodenster is een wezenlijk onderdeel geweest van de
voorbereiding der deportaties: de te deporteren Joden moesten als zodanig
permanent zichtbaar gemaakt worden, althans wanneer zij zich buitenshuis
bevonden. Nog voor de deportaties begonnen, gaf Seyss-Inquart dit verband
duidelijk aan. ‘Die Verpflichtung, den Judenstern zu tragen, soll’, schreef hij
begin juli 42 in een geheime brief aan de vier Generalkommissare, aan
Harster en aan zijn Beaufiragter in Amsterdam, ‘alle jenen Juden beziehungsweise
jiidischen Mischlinge treffen die fiir eine Aussiedlung in Frage kommen.’® Of het aan
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