
DE JOODSE RAAD EN DE JODENSTER

mengd-gehuwd waren en zoons hadden die aan het oostelijk front streden,
en, tenslotte, vier Volljuden, alle vier vluchtelingen uit Duitsland, die inge-
schakeld waren bij omvangrijke Duitse aankopen op de Nederlandse zwarte
markt - waarover meer in een volgend deel.

*

Op maandag 27 april, twee dagen voor de dag waarop Cohen en Asscher
over de Jodenster ingelicht zouden worden, had Rauter de beschikking
ondertekend die inhield dat Volljuden van zes jaar of ouder een Jodenster
moesten dragen wanneer zij zich in het openbaar vertoonden. Drie dagen
na haar afkondiging zou die beschikking van kracht worden. De drie dagen
zouden nodig zijn om in het gehele land de Jodensterren te distribueren. Die
sterren (geelmet daarop het woord 'Jood' in quasi-hebreeuwse letters) waren
ten getale van bijna 570 000, vier voor elke Volljude dus, vermoedelijk in het
ghetto van Lodz vervaardigd; de gehele zending was tijdig naar het bureau
van de Zentralstelle für jüdische Ausuranderung overgebracht. Cohen en
Asscher werd gelast, daar op woensdag 29 april om vier uur precies (de
avondbladen zouden dan nog niet verschenen zijn) hun opwachting te
maken. De bedoeling was dat de Joodse Raad de distributie der Jodensterren
voor zijn rekening zou nemen. Men was er intussen aan Duitse kant niet
geheel gerust op, hoe de twee voorzitters van de Joodse Raad zouden rea-
geren. Lages had dan ook opdracht gekregen, onmiddellijk per telex een
rapport te sturen aan Harster ; deze zou dat rapport onverwijld doorgeven
aan Seyss-Inquart en de Generalkommissare.
Welnu, Aus der Fünten deelde die woensdag om vier uur precies aan

Cohen en Assche~mee dat elke Jood van zondag 3 mei af in het publiek een
Jodenster moest dragen en dat daaromtrent nog diezelfde avond, 29 april,
een bericht in de pers zou verschijnen. 'Nath dieser Mitteilung', zo rappor-
teerde Lages, 'waren Asscher sou/ie Cohen völlig sprachlos ... Dann erklärten
sie, dass es keine angenehme Mitteilung für die [udenschajt sei, sie persönlich seien
jedoch stolz darauf, den Stern zu tragen+ ... Weiter fragte Cohen, uiarum die

1Herzberg heeft mogelijk gelijk wanneer hij deze reactie in verband brengt met
de woorden: 'Traget mit Stolz dengelben Fleck!' die in april '33 alskop gestaan hadden
boven het hoofdartikel waarmee het orgaan der Duitse Zionisten, de Jüdische
Rundschau, gereageerd had op de eerste grote antisernietische actie in het Derde Rijk.
(A. J. Herzberg: 'Kroniek der Jodenvervolging', in 0 en V, dl. III, p. 65)
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