
DE JOODSE RAAD EN DE JODENSTER

Al die werkzaamheden waren verricht, terwijl de leden van de Joodse
Raad zich over de zaak nog in het geheel niet hadden kunnen uitspreken.
Eerst in de ochtend van de joste vond een spoedvergadering van de raad
plaats. Asscher bracht daar verslag uit van het gesprek met Aus der Flinten.
Er werd geopponeerd - door enkele leden van de raad, óók door Gertrud
van Tijn die verontwaardigd de vergaderzaal binnenliep om 'uit naam van
velen' te protesteren tegen het feit dat het de Joodse Raad was die dit als
vernedering bedoeld symbool zou distribueren en verkopen: hadden de
Duitsers dat moeten doen, dan zou hun dit, betoogde zij, 'weken en weken'
gekost hebben.' Cohen zal wel geantwoord hebben, zo stellen wij ons voor,
dat Asscher en hij met een beschikking geconfronteerd waren die maar drie
dagen tijd gaf. Was iemand bereid, verantwoordelijkheid te dragen voor de
slachtoffers die zouden vallen als niet elke Jood van zondag 3 mei af de
Jodenster droeg?
De notulen maken van die discussiegeen melding. Zij vermelden daar-

entegen wel een 'uitvoerige discussie'over een geheel ander punt.
De kleine liberaal-Israëlietischegemeente te Amsterdam was haar gebeds-

lokaal kwijtgeraakt en kon nergens een vervangend lokaal vinden. Was,
aldus de vraag van het kerkbestuur, de Joodse Raad bereid, goed te vinden
dat de liberale gemeente in een gebouw bijeenkwam dat door de Joodse
Raad beheerd werd? Er kwam fel verzet van de Joods-orthodoxe leden van
de raad. Daarentegen betoogden anderen dat het absurd was om in de nood-
situatie waarin het Jodendom verkeerde, zo weinig ruimheid van geest te
betrachten: voorzitter Asscher moest laten sternmen. Het verzoek van de
liberale gemeente werd atgewezen.ê

*

Ongeveer op hetzelfde moment waarop de Joodse Raad vergaderde, werd
in Den Haag de persconferentie gehouden waar Janke's opvolger alshoofd
van de Presseabteilung, Dreves, antwoord moest geven op vragen van jour-

1G. van Tijn-Cohn: 'Bijdrage tot de geschiedenis der Joden in Nederland van 10
mei 1940 tot juni 1944', p. 18. Gertrud van Tijn schrijft dat het 'een welbekend
Zioniste' was die kwam protesteren. Wij nemen aan dat zij dat zelf was. 2 Twee
weken later kwam men van dit besluit terug, nadat het bestuur van de liberaal-
Israëlietische gemeente 'bepaalde verlangens van de opperrabbijn ten opzichte van
de dienst aanvaard (had)'. Het overleg had toen plaatsgevonden in een 'geest van
begrip'. (JR: Notulen, 14 mei 1942, p. I).
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