NAAR DE ‘ENDLOSUNG’

nalisten. De enige hunner die ten aanzien van de Jodenster een scherpe vraag
telde, was de Haagse redacteur van De Telegraaf, mr. de Wit:

‘Is iemand die 60% Schwerkriegsbeschidigter is op grond van verwondingen
door de vijand met schoten in het hoofd, linker elleboog, vetlies van linker voet
en been, 30 september 1918 uit actieve dienst ontslagen met zes onderscheidingen,
vrijgesteld van het dragen van de Jodenster? In Duitsland is dat wel het geval.’

Herr Dreves: °. .. Ich sehe keine Veranlassung darauf einzugehen. Wenn er als
Emigrant hier lebt, betrachten wir ihn nicht als Deutscher.’

De heer de Wit: ‘Dieser Mann ist in 1920 schon nach hier gekommen . . .

Herr Dreves: ‘Er kann sich dariiber informieren bei den zustindigen deutschen
Polizei-Dienststellen . . . Sonst keine Fragen? Dann danke ich Ihnen.t

In Amsterdam begon de verkoop van de Jodensterren op donderdag 30 april
om 12 uur. Vermoedelijk kwam het daarbij hier en daar tot kleine onge-
regeldheden, in het begin van de avond werden althans alle bureaus en
posten van de Amsterdamse politie door het hoofdbureau telegrafisch aan-
gemaand tot ‘verscherpt toezicht’ op de volgende dag, vrijdag. In datzelfde
telegram werd ook gelast, Joden die een ordelijke uitreiking zouden ver-
storen, onmiddellijk te arresteren en aan de Sicherheitspolizei uit te leveren.?
Drie dagen later, 3 mei, ontving de politie instructie, met Joden die in het
openbaar geen ster droegen en die door niet-Joden gedenuncicerd waren,
evenzo te handelen.?

Wij hebben er geen denkbeeld van, in welke mate Joden aanvankelijk
weigerden, de Jodenster te dragen. Het heeft zich voorgedaan maar, naar wij
vermoeden, weinig frequent. Lang werd dat verzet ook niet volgehouden,
want spoedig gingen geruchten de ronde doen dat wie op overtreding werd

1 Verslag persconferentie, 30 april 1942 (DVK, 49). 2 Gemeentepolitie Amsterdam:
politietelegram 38 (30 april 1942, 18 u. 35) (Bijl. 7 bij J. H. Heyink: ‘Kort chrono-
logisch verslag van de handelingen der Amsterdamse politie t.0.v. de Joden ge-
durende het tijdvak 1938-1945) (Doc I1-363, a-1). * Van de Rotterdamse NSB’er
G. van Burink zijn alleen al van de sde mei 42 vier brieven bewaardgebleven
waarin hij bij de ‘SD, Heemraadssingel, kamer 19’ (hij wist blijkbaar precies tot
wie hij zich wenden moest!) een aantal Joden denuncieerde wegens het niet-dragen
van de ster. Een van hen was een marktkoopman die op de markt zijn jas met de
ster uitgetrokken had en vervolgens zonder ster zijn werk deed, ‘de dienst van
markten en beurzen (Directeur Klaassen) laat dergelijke dingen zonder meer
passeren.’ (Doc I-264, a—2).

1088



