
NAAR DE 'ENDLÖSUNG'

De leden van de Joodse Raad kregen in eigen kring heel wat kritiek te
verduren. De Joodse Raad zou 'rekken' en 'tijd winnen', hadden zij steeds
gezegd. Was dàt 'rekken'? Men had een gehele nacht doorgewerkt om de
verdeling en verkoop piekfijn te organiseren! Die kritiek maakte indruk:
sommige leden gingen zich afvragen of zij wel juist hadden gehandeld toen
zij zichneergelegd hadden bij het voldongen feit der verleendemedewerking
waarvoor Cohen en Asscher hen op donderdag 30 april geplaatst hadden.
In de eerstvolgende vergadering van de Joodse Raad kwam mr. de Bene-
ditty op de zaak terug. Hij bracht, aldus de notulen, 'opnieuw het principe
ter sprake, hoe ver de voorzitters en de raad kunnen gaan met het aanvaarden
van opdrachten'; wij nemen aan dat de Beneditty er aan herinnerde dat de
Joodse Raad in zijn constituerende vergadering vastgesteld had dat hij nim-
mer 'voor de Joden oneervolle opdrachten' zou aanvaarden. Het opge-
worpen punt werd 'ernstig en van allekanten bezien, terwijl de vergadering'
(de Beneditty incluis, hij trad althans niet af) 'instemt met de tot nu toe door
de voorzitters gevolgde gedragslijn, als zijnde in deze nood de enig moge-
lijke.'! En die nood zou hoger klimmen: vóór deze principiële discussiewas
namelijk in diezelfde vergadering van de Joodse Raad nog een belangrijke
mededeling gedaan: 'Betreffende Westerbork gaat de bouw van nieuwe
barakken nu met spoed verder."
'Met spoed'! Met welk doel? Als men er bij stilstond, zal men wel

gedacht hebben: dit vormt een bedreiging voor de Duitse en andere buiten-
landse Joden, niet voor ons.

*

Wellicht op donderdag 30 april, maar in elk geval op vrijdag I en zaterdag
2 mei, verschenen de eerste, met sterren getooide Joden op straat. Een
algemeen karakter kreeg dit verschijnsel pas op de eerste dag waarop het
dragen van de ster verplicht was: zondag.
Nu was van Rauters beschikking die op woensdagavond in de Neder-

landse pers was verschenen, de voornaamste inhoud door persbureaus in
Berlijn aan het neutrale buitenland doorgegeven. Vrijdagmiddag laat
bereikte het bericht Londen. Een onmiddellijke reactie leek wenselijk. 'Wij
vertrouwen', aldus Radio Oranje in de uitzending van vrijdagavond, 'dat
gij deze hatelijke maatregel' (de invoering van 'de Davidsster')
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