
REACTIES OP DE JODENSTER

'doorziet als een nieuwe Duitse poging om scheidsmuren op te trekken tussen
deJoodse en de andere Nederlanders ... Toen indertijd de bezetter in België deze
zelfde maatregel heeft afgekondigd, hebben de Belgen ... haar beantwoord
door zich allen met het genoemde teken te tooien. Wij laten het in goed ver-
trouwen aan u over om gezamenlijk, zonder uitzondering en zonder verwijl, alle
maatregelen te beramen en uit te voeren, die in dit geval geboden zouden zijn om
de onverbrekelijke eenheid van ons volk tegen de bezetter te demonstreren.' 1

Deze aansporing tot demonstratief verzet werd op zaterdag 2 mei door
het Nederlands Nieuws van de BBC en door 'De Brandaris' overgenomen
en die dag door Radio Oranje herhaald. Achteraf gezien, betwijfelen wij of
zij nodig was. Alle gegevens wijzen er namelijk op dat de invoering van de
Jodenster door talloze Nederlanders als een van de schandelijkste maatregelen
beschouwd werd die ooit door de bezetter genomen werden, Wilde hij de
Joden een aan de Middeleeuwen herinnerend onterend teken opdrukken?
Dan zou men die bezetter tonen wat men van hem dacht! 'Reeds op de
allereerste zaterdagmiddag toen wij', aldus een Jood uit Zwolle,

'met enige familieleden door de hoofdstraat van Zwolle, de Diezestraat, liepen
te wandelen, een wandeling die tegelijkertijd bedoeld was als een soort van
mentale training om zonder schroom en met opgeheven hoofd deze vernedering
te trotseren, kwam al de reactie van het publiek: wildvreemde mensen namen
met een lichte buiging in onze richting de hoed voor ons af, op deze eerste
zaterdagmiddag zeker honderden keren! ... Het was werkelijk een diep ont-
roerend, ja een aangrijpend schouwspel, deze openlijke, deze massale demon-
stratieve verbondenheid van het publiek met ons, de Joden, de uit de samen-
leving gestotenen."

Sommigen gingen verder en speldden zich inderdaad een zelfvervaardigde
ster op waar men dan als regel het woord 'Protestant' of 'Katholiek' op
aangebracht had. In Den Haag had ds. Gravemeyer (die diezelfde middag
als gijzelaar gearresteerd zou worden) er in zijn zondagse preek toe aange-
spoord dat een ieder zich met een stenzou tooien. Wij hebben geen denkbeeld
van de mate waarin die contrademonstraties plaats vonden. In elk geval had
de politie reeds in de namiddag van vrijdag 1 mei instructie ontvangen,
demonstranten te arresteren en aan de Sicherheitspolizei uit te leveren. Ver-
moedelijk hebben zich dus al op die vrijdag gevallen voorgedaan waarin

1Deze tekst was van mijn hand. Van het gebeurde in België had ik bij geruchte
vernomen. Dat gerucht was niet juist: in België en Frankrijk is de Jodenster eerst
op 7 juni 1942 ingevoerd. 2 S. de Jong: Joodse oorlogsherinneringen 1940-1945,
p. III.
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