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niet-Joden met een ster op de straat opgingen. InAmsterdam wilden grote
aantallen studenten zich uit het universiteitsgebouw in de Oudemanhuis-
poort in de binnenstad verspreiden, allen met een nagemaakte Jodenster op;
die demonstratie werd verijdeld door leden van de gemeentepolitie aan wie
bekend was dat de actie verraden was aan de Ordnungspolizei; deze zou, zo
had men bij de politie ondershands vernomen, al met overvalauto' s gereed
staan om de demonstranten op te pakken. In Deventer ging een overeen-
komstige demonstratie wèl door: grote groepen hbs'ers, gymnasiasten en
leerlingen van de Middelbare Koloniale Landbouwschool verschenen er
maandagochtend met nagemaakte gele sterren op. De vroegere kringleider
van de NSB in Deventer, jhr. E. F. Sandberg, inmiddels tot burgemeester
van Kampen benoemd, vernam hier van, mobiliseerde enkele tientallen
WA-mannen en zette een ware jacht in Deventer in waarbij hij ruim twin-
tig leerlingen van de Landbouwschool (waar hij zelf als leraar aan verbon-
den was geweest) oppakte en aan de Sicherheitspolizei overdroeg; zij werden
allen twee weken lang in het concentratiekamp Amersfoort gevangenge-
houden waaruit zij 'vermagerd en uitgeput' huiswaarts keerden.' Er zijn
vermoedelijk nog anderen wegens overeenkomstig gedrag in Amersfoort
opgesloten; de 'normale' straf die hierop stond, was zes weken eoncentratie-
kamp. Hier en daar werden ambtenaren en leerkrachten die zich een na-
maak-Jodenster opgespeld hadden, niet alleen naar Amersfoort gestuurd
maar bovendien ontslagen. '

'Jood en niet-Jood één' stond op enkele honderdduizenden strooibiljetjes
te lezen die leden van de groep van De Vonk al op vrijdag Imei in Amsterdam
verspreidden; grote aantallen werden van het dak van 'De Bijenkorf' ~)Ver
Dam en Damrak uitgestrooid. 'Het beste ware ongetwijfeld', schreef De
Vonk,

'wanneer alle niet-Joodse Nederlanders vrijwillig de Davidsster op hun borst
naaiden. Wij vrezen echter dat de terreurmaatregelen van de overweldiger deze
vorm van protest onmogelijk zullen maken, ook indien de technische moeilijk-
heden te overkomen zijn. welechter hebben wij het recht, van dit ogenblik af
iedere Nederlandse ambtenaar, rechter, politieagent die bij de uitvoering en de
controle meewerkt, te beschouwen als een eervergeten lafaard. En evenzeer
moet het dragen van de Davidsster ons aanleiding geven tot een voortdurende,
niet mis te verstane demonstratie van onze gevoelens jegens onzeJoodse volks-
genoten en kameraden ... Wij nemen man voor man de bescherming van een
bepaald Joods kind, van eenJoodse vrouw of man alsheilige verplichting op ons,
welke offers dit ook van ons moge eisen."

1 Nederland in de oorlog zoals het werkelijk was!, VI, p. 59. 2 De Vonk, II, 6 (mei
1942), p. 2.


