
RIMMLER IN AMSTERDAM

op 18 mei een lunch aan in het Amstelhotel. Woudenberg, sinds 1 mei [eider
van het Nederlands Arbeidsfront, bevond zich onder de ca. dertig gasten.
'Burgemeester Voûte, naast Rost gezeten, bracht', aldus Woudenberg,

'het gesprek op de joden en de jodenmaatregelen, daarbij opmerkend dat er toch
ook goede joden waren. Himmler ... gaf volmondig toe dat er inderdaad onder
de joden wel goede en zelfs edele mensen te vinden waren. Hijzelf bijvoorbeeld
kende er wel enkele of had ze gekend ... (maar) Himmler beweerde dat het niet
ging om de enkele mens, zoals in elke oorlog, ook niet tegen de joodse mens, maar
tegen het judentum ... Hij (had) bewondering voor het geloof, althans de
kracht van het geloof der inquisiteurs, der Jezuïeten, die naar zijn mening niet de
sadisten waren die de protestantse geschiedschrijvers daarvan hadden gemaakt,
maar handelden nit de kracht van een bezielend geloof. zelf stelde hij het als
tragisch voor dat de ketter nog tot zelfbehoud 'herroepen' kon, terwijl de jood
zijn joodzijn door doop, huwelijk noch herroeping kon ontkomen. Ten opzichte
van de vijanden van het ogenblik: de Engelsen, de Amerikanen "und sogar die
Russen' zou ... 'Vergleieh' mogelijk zijn, ten opzichte van de Joden was dit in
wezen nooit mogelijk.'!

Men ziet: toespelingen op de Endlosung ontbraken niet, maar dit begrip
werd niet genoemd, en van het besluit tot deportatie werd niet gerept -.
Himmler wist wanneer hij het bij vage aanduidingen moest laten.

Hoogst aannemelijk lijkt het ons dat daarentegen in de gesprekken die hij
met Seyss-Inquart, Rauter en Harster tijdens dit bezoek aan ons land voerde,
menig woord gewisseld werd zowel over de deportaties als over de laatste
maatregelen die men nog nemen moest voor men de voorzitters van de Joodse
Raad zou meedelen wat te geschieden stond. Himmler was een zeer precies
man. De Endliisung was hem (het pas gegeven citaat bewijst het opnieuw)
een geloofszaak. Er was, zo zag hij het, hem en zijn SS een heilige missie
toevertrouwd. Hij zal er zich zeker van vergewist hebben dat deze ook bij
het Reichskommissariat, bij IV B 4 en bij de Zentralstelle in goede handen was.

Laatste voorbereidingen

Wat wilde de bezetter nog verrichten in de weken die zouden verlopen voor
de deportaties begonnen?
In de eerste plaats wenste hij de Joden hun meest waardevolle materiële

1H. J. Woudenberg: 'Memoires', dl. II, p. 59.
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