NAAR DE ‘ENDLOSUNG’

eerder, op 4 juni, ‘uitdrukkelijk’ geweigerd had. Cohen wist wel dat de
formele verantwoordelijkheid bij Asscher en hem lag, maar hij besefte ook
dat de beslissing waarvoor zij stonden, stellig de belangrijkste uit hun leven,
overleg met de leden van de Joodse Raad noodzakelijk maakte. De raad
werd voor zaterdagmiddag bijeengeroepen.

Niet waarschijnlijk achten wij het dat Cohen lang geaarzeld heeft, wat
zijn houding moest zijn. Hij ging er van uit dat hij van de Nederlandse
autoriteiten bij eventueel verzet geen enkele steun te verwachten had.
Trouwens, elk verzet zou op de Joden gewroken worden. In de werkkampen
in Duitsland zou men een kans hebben, in leven te blijven, in Mauthausen
niet. Bovendien: had de bezetter inderdaad besloten, een deel, misschien
een groot deel van de Joden uit Nederland te deporteren, dan kon niemand
dat verijdelen alle namen, alle adressen stonden bij de Zentralstelle genoteerd.
Zou de Joodse Raad zijn werk neerleggen, dan dreigden er twee gevaren:
er zou complete chaos ontstaan Of de Duitsers zouden een de Leon naar
voren schuiven. Cohen nam aan dat de deportaties in beide gevallen niet
alleen zouden doorgaan, maar ook met gewelddadig optreden tegen de naar
‘Westerbork over te brengen Joden gepaard zouden gaan. Omgekeerd: was
de Joodse Raad tot medewerking bereid, dan zouden zijn diensten de ver-
trekkenden op tal van wijzen kunnen bijstaan. Ook zou de Joodse Raad er
naar kunnen streven dat personen die voor de Joodse gemeenschap van
belang waren, in Nederland zouden mogen blijven. Men zou wellicht
een vertragingstactick kunnen toepassen opdat zich, wanneer de Geallieerden
in West-Europa zouden landen, nog zoveel mogelijk Joden in Nederland
zouden bevinden. Hoe stond de oorlog er voor? De Wehrmacht had zojuist
aan het oostelijk front een groot offensief ingezet. Tobroek was zes dagen
tevoren door de Engelsen prijsgegeven, maar daar stond tegenover dat de
Duitse steden zwaar geteisterd werden (duizend bommenwerpers tegen
één stad, Keulen!) en vooral, dit vooral, dat de BBC ruim twee weken
eerder, 11 juni, bericht had dat er tussen Washington, Londen en Moskou
‘volledige overeenstemming’ bestond ‘met betrekking tot de dringende taak
om in 1942 een Tweede Front in Europa te doen ontstaan.” Een Tweede
Front! En in ’42!

‘Wij nemen aan dat Cohen vrijdagavond 26 of zaterdagochtend 27 juni
met deze en dergelijke argumenten op zijn medevoorzitter Asscher (die, als
steeds, de vergadering van de raad zou presideren) ging inwerken. Even-
tuele oppositie van deze zou, dat besefte Cohen, de neiging tot verdeeldheid
aanwakkeren. Hij slaagde. Toen de raad bijeenkwam, waren de twee voor-
zitters het eens. Maar er kwam oppositie. ‘Sommige leden’ (wij weten
niet, wie)
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