
DINSDAG 30 JUNI 1942

Na terugkomst van de twee opgeluchte voorzitters werd de vergadering
van de Joodse Raad hervat. Besloten werd om ter bezwering van de onrust
die van uur tot uur toenam, aan ieder die het horen wilde, mee te delen dat
de tewerkstelling zou plaats vinden in Duitsland, niet in Polen; dat brief-
wisseling mogelijk zou zijn; dat vermoedelijk niemand zou behoeven te
vertrekken die ouder was dan veertig jaar; dat het gezinsverband geëer-
biedigd zou worden; dat Nederlandse èn Duitse Joden voor vertrek opge-
roepen zouden worden en dat de oproepingen zouden geschieden 'door de
Duitse autoriteiten en niet door de Joodse Raad.'
Van het feit dat medewerkers van de Joodse Raad van deportatie vrij-

gesteld waren, mocht voorshands niet gerept worden. Werd daar naar
geïnformeerd, dan moest men antwoorden: 'De vrijstellingen zijn nog niet
bekend.'!

*

Zo was, wat de Joodse Raad betrof, op dinsdag 30 juni 1942 komen vast te
staan dat deze bij de aangekondigde deportaties de medewerking zou ver-
lenen waar Seyss-Inquart en Rauter, Harster en Zöpf, Lages en Aus der
Fünten op gehoopt en wellicht op gerekend hadden.
Hoe de voor vertrek aan te wijzen Joden en hoe de overige Nederlanders

zouden reageren, was nog een open vraag.

1]R: Notulen, 30 juni 1942, p. I.
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