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wordt dat. Heb je de Engelse radio al gehoord? Als' t een beetje wil, landen ze
vóór 't eind van de maand in Duinkerken! Landen ze niet? Weet je veel! Ik
garandeer je dat ze landen! Hij garandeert, meneer garandeert! Wegaan allemaal
naar Polen, zal je zien. Alle stempels zijn vodden. Hoe lang nog? Asscher en
Cohen gaan ook. Sluzker is de enige die blijft. Die mag de rommel aanvegen.
Wij hebben de rugzakken klaar staan. Onderduiken? Heb je geld ?Wij zijn met
z'n zessen,kleinigheid, zesmensen! Onderduiken is ook niks gedaan. Ze worden
gepakt als de ratten. Voor een tientje word je verkocht en verraden.' En dan
hardop: 'Wat zegt u, meneer? Neen meneer, dan bent u verkeerd. Daarvoor
moet u aan de van Eyckstraat wezen (bij de Expositur). Daar bent u geweest?
Daar hebben ze u hierheen gestuurd? Begrijp ik niet.Wij kunnen hier niets voor
u doen .. .' En tegelijkertijd in zichzelf: 'Ik ga niet naar Polen. Ik kàn niet.
Bennie heeft asthma. Hoe kan ik met een kind van negen jaar met asthma naar
Polen gaan? En als ik doodga in Polen, en de kinderen blijven alleen, wat dan?
.. .' Hardop: 'Maar meneer, als ik u toch zeg: er zijn geen stempels meer.' '1

De Joodse werkkampen leeggehaald

In januari' 42 was men begonnen met het zenden van mannelijke Joden naar
aparte Joodse werkkampen. Aanvankelijk had men uitsluitend Joden uit
Amsterdam gekozen, hoofdzakelijk werklozen, maar in maart had men er
ook Joden voor aangewezen die nog normaal werk hadden; die acties hadden
zich later in het jaar tot andere steden en streken uitgebreid. Kampen waren
er toen in de drie noordelijke provincies alsmede in Overijssel, Gelderland
en Noord-Brabant. De Joden die er moesten werken, waren er van april
af vrijwel geïsoleerd; verlof kregen zij toen niet meer. wel werden er,
ook in de zomer, velen wegens physieke ongeschiktheid weer naar huis
gezonden.
Tot oprichting van die kampen was door het Reichsleommissariat bevel

gegeven op een moment waarop 'men er al maandenlang wist dat de Joden
uit Nederland' naar het oosten gedeporteerd zouden worden. In de ogen
van de bezetter hadden de kampen de nuttige functie dat duizenden manne-
lijke Joden uit de grote steden verdwenen en op het land gingen werken.
Daarnaast lag het voor de hand, de kampen als 'val' te gebruiken zodra de
deportaties begonnen waren. Dus moesten zich ook zoveel mogelijk Joden
in die kampen bevinden. De bedoeling was, in één grote actie niet aileen
hèn naar Westerbork over te brengen, maar ook hun vrouwen en kinderen.

1A. J. Herzberg in 0 en V, dl. III, p. ISS-57.
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