RAZZIA OP DE WERKKAMPEN

toen wel gevlucht, maar dit is, aldus onze indruk, slechts bij uitzondering
gebeurd. Toen de Joodse arbeiders in het kamp te Staphorst terugkwamen,
Jlagen de mannen van de Ordnungspolizei, aldus een dier arbeiders,

‘te zonnebaden. Ze hielden zich nog kalm. Er werd gezegd dat ze alleen maar een
dag en een nacht in het voorbijtrekken in ons kamp waren, daar er in Meppel
geen plaats was. Wij gingen dus rustig in de cantine eten en waren vol goede
moed. De inspecteur van de Heidemaatschappij had trouwens gezegd dat onze
arbeid zo belangrijk was voor de voedselvoorziening en de ruilverkaveling en
dat wij daar zouden blijven.?

Toen kwamen na het eten de Duitsers binnen met een stapel brieven. Loné?
moest ons toespreken, maar was zo zenuwachtig dat hij het niet kon. Hij was
alleen in staat onze namen op te roepen. Ik was de eerste die opgeroepen werd en
ik moest een acte ondertekenen dat ik me vrijwillig had opgegeven voor arbeid
in Duitsland, en na mij moesten de anderen hetzelfde doen. De nacht er op zijn
nog twaalf jongens ontvlucht.’s

Deze zegsman maakt er geen melding van, maar er zal in Staphorst,
evenals in de overige kampen, wel meegedeeld zijn dat zij die naar ‘Duits-
land’ moesten vertrekken, in Westerbork hun vrouwen en kinderen zouden
aantreffen; de ‘twaalf jongens’ die uit het kamp in Staphorst ontsnapten,
waren vermoedelijk ongetrouwd.

De volgende ochtend, zaterdag 3 oktober (Grote Verzoendag) zag de
Meppelaar J. Poortman ‘de lange colonne’ uit Staphorst in Meppel aankomen:

‘marcherende, hinkende, soms strompelende mensen die hun bagage moeizaam
meedroegen. Nog zie ik een oudere Jood met grijze baard struikelen. De vetge-
vreten Griine-begeleider schoot toe en schopte grijsaard en koffer zo tegen een
boom dat de man bloedend verder krabbelde terwijl de koffer open vloog.
‘Opstaan! Verder gaan!” brulde de onmens die steeds doorschopte tot het slacht-
offer kruipend wegging en op de been geholpen werd door lotgenoten.

O.a. Jan Oten en ik knepen de nagels in 't vlees toen we dit staaltje Germaanse
heldenmoed zagen. We konden niets doen, en het was slechts één feit. Gestompt,
getrapt, geslagen schoof de colonne langzaam voorwaarts naar 't station. Berus-
ting, angst en ontzetting was in de ogen der weggevoerden te lezen.’

Wij moeten wel aannemen dat het beeld elders niet wezenlijk anders
geweest 1s.

1 Er was natuurlijk van medio juli af grote nervositeit in de werkkampen ontstaan
door de berichten over de deportaties. Wij mogen aannemen dat aan de gerust-
stellende mededelingen van de Nederlandse Heidemaatschappij bedriegelijke in-
lichtingen van Duitse kant ten grondslag gelegen hebben. 2 De niet-Joodse kok
in het betrokken kamp. 3 S. Lierens: ‘Verslag’ (z.d.), p. 1 (GC). *]J. Poortman:
De jaren 1940-1945 (1968), p. 97.
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