OPHALEN VAN VROUWEN EN KINDEREN

In Amsterdam was de ophaalactie uitgevoerd door honderdtwintig man
Ordnungspolizei, vijftig man van de Sicherheitspolizei en de Zentralstelle, vijftig
man Nederlandse SS, tweehonderd leden van de NSDAPen vierhonderd man
gemeentepolitie. De mannen van de gemeentepolitie die bij elkaar stellig
meer dan tweeduizend Joodse vrouwen en kinderen moesten ophalen (in
totaal moesten in de hoofdstad vijfduizendzes-en-zestig personen opgehaald
worden), brachten ‘lediglich etwa 700" naar de verzamelplaatsen toe.! Het
gevolg was dat, althans in Amsterdam, het ophalen op zaterdagochtend
3 oktober hervat werd.

Elders was hetin veel gevallen ook weer de gemeentepolitie die de vrouwen
en kinderen uit hun huizen moest halen. Behalve Duitse politiemannen,
Nederlandse SS’ers en leden van de NSDAP werden daar in sommige plaat-
sen ook formaties van de WA bij ingeschakeld. De gemeentepolitie heeft, en
dat is kennelijk 66k in Amsterdam gebeurd, talrijke vrouwen en kinderen
tijd gelaten om te vluchten; afgezien echter van het feit dat het verre van
simpel was, op slag een onderduikadres te vinden, voelden ook nagenoeg
alle vrouwen zich genoopt, zich in Westerbork bij hun mannen te voegen.
Zoals aan de mannen in de kampen gezegd was, dat hun vrouwen en kin-
deren naar Westerbork overgebracht zouden worden, zo werd aan de vrou-
wen meegedeeld dat zij in dat kamp weer hun man zouden ontmoeten die de
meesten in geen maanden gezien hadden.

In Meppel werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle Joden die
er nog woonden, naar Westerbork over te brengen. ‘Een ding wat ik mij’,
aldus een Meppelaar,

‘mijn hele leven zal blijven herinneren, is het schouwspel van de samengedreven
Joodse bewoners van Meppel op het Stationsplein en het wegvoeren van een
aantal van hen in een autobus; o.a. zag ik hier enkele speelmakkers tussen
- vreselijk! Ook heb ik gezien dat mevrouw Godfried aan de Blankensteinweg
al gillende uit haar huis werd gesleept.’

Een andere inwoner van Meppel, J. Poortman (die wij al eerder citeerden),
was zaterdagochtend bij het station. ‘Van enige daadwerkelijke controle
van de zijde van de politie was’, schrijft hij,

‘geen sprake ... Op het perron werd het mevrouw Wolff te machtig. Ze had
haar baby bij zich, hield die omhoog naar de kijkende mensen, roepend: ‘Mensen,

! Rapport (z.d.) van de commandant van het Amsterdamse bataljon van de
Ordnungspolizei aan de Verbindungsoffizier zum Staatsamwalt (bijlage 13 n bij J. H.
Heijink: ‘Kort chronologisch verslag van de evacuatie der Amsterdams-Joodse
bevolking gedurende het tijdvak 1940-1945’ (maart 1951) (Doc II-363, a-5).
% J. Poortman: De jaren 1940-1945, p. 96.
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