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laten Joodse woningen te inventariseren, voorzover dat niet al eerder ge-
schied was, en de woningen te verzegelen. Die detachementen hadden steeds
lijsten met namen en adressen bij zich; deze werden in Den Haag opgesteld
door de plaatselijke vertegenwoordiging van de Joodse Raad, overal elders
waren zij, voorzover ons bekend, op de kartotheek van de Zentralstelle ge-
baseerd.
,Gekazerneerde politie-eenheden ter sterkte van een bataljon of van één of

meer compagnieën bevonden zich in Amsterdam, Haarlem, Den Haag,
Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Arnhem en Groningen. Nadere gegevens
omtrent hun optreden bezitten wij slechts voor Amsterdam. Het daar
.gelegerde Z.g. Politiebataljon Amsterdam werd van de herfst van '42 af zo
intensief met het ophalen van Joden belast dat men voor de exercities alsmede
voor het voorgeschreven verdere onderricht totaal geen tijd meer had. Het
politiebataljon kreeg op acht dag~n in november '42 en op zeven in januari
'43 lijsten mee met in totaal de namen en adressen van 4 482 Joden; daarvan
werden 2 II6 opgehaald - minder dan de helft dus. Hoe is dat verschil te
verklaren? Om te beginnen waren van die 4 482 Joden velen (wij weten niet,
hoevelen) ondergedoken; voorts waren de adressen zo verspreid dat men
vaak, mede door het gebrek aan transportmiddelen, geen tijd had, de lijsten
af te werken. Door datzelfde gebrek was men vaak ook niet in staat, zieken
naar de Hollandse Schouwburg te vervoeren. Naast dit alles nemen wij aan
dat er onder de mannen van het Politiebataljon verscheidenen waren die het
ophalen saboteerden; slechts een klein d~el hunner was lid van de NSB.
Gevallen van sabotage hebben zich, maar dan veel zeldzamer, ook voor-

gedaan bij de Ordnungspolizei. Velen van deze 'Grünen' legden evenwel grote
ijver aan de dag en dit zal bij de Hulppolitie wel regel geweest zijn. Men
moet er zich, aldus een g,oedgezinde Duitser die 'bij de OrdnurgspoÎizei
ingedeeld was,

'niet over verwonderen dat de onmenselijke actie ook de laagste instincten bij
gemene individuen onder de Grünen en de Nederlandse zwarte hulppolitie-
deed ontwaken. Roof en plundering was het parool van dit gespuis ... Twee-
maal heb ik met deze Nederlandse hulppolitie razzia gehouden. Daarbij zag ik
hoe een Nederlander in zijn roofzucht eenjoodse vrouw de trouwring van haar
vinger rukte."

Enkele aantekeningen uit de zakagenda voor 1943 van een lid van de
Hulppolitie uit Amsterdam luiden:

1NSB!ersenWA-lieden in hun zwarte uniform. 'J. Henneböhl: Ik kon niet-anders
(1950), p. 39·
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