
DE HOLLANDSE SCHOUWBURG

Werd men in het gebouw binnengevoerd, dan werd men geregistreerd
door employé's van de Joodse Raad die door de afdeling Expositur (Sluzker,
het hoofd van de Expositur, kwam er vrijwel dagelijks) in de schouwburg
gedetacheerd waren. Zij hielden de kaartenbakken met de namen der binnen-
gevoerden bij. Vond een transport, plaats, dan werden de namen der slacht-
offers door hen op transportlijsten getypt. De controle was toevertrouwd
aan twee of drie leden van de Waffen-SS (alsregel invaliden van het Oostelijk
front, nu personeel van de Zentrolstelleï, aangevuld met vier man van de
roofbank Lippmann-Rosenthal die er voor zorgden dat de bezittingen der
binnengevoerden naar behoren geregistreerd werden. Alleen die Waffen-
SS'ers waren gewapend. Zij werden na enige tijd in hun werk terzijde
gestaan door enkele tientallen leden van de uit Joden bestaande Ordedienst
van het kamp Westerbork; dezen hadden een door de Duitsers afgestempelde
armband om en mochten het gebouw vrij in- en uitlopen.
Neiging om te vluchten hadden de meesten van de binnengevoerden niet:

waar moest men heengaan als men op straat stond? Toch kwamen ont-
vluchtingen wel voor. Daartegen werden voorzieningen getroffen: alle
ramen werden door arbeiders die in dienst van de Joodse Raad stonden
dichtgetimmerd en de Joodse Raad betaalde ook het optrekken van een
hoge muur achter het gebouw. Trouwens, het geschiedde herhaaldelijk dat
Joden die op de een of andere wijze kans zagen, overdag te ontkomen, achter-
na gerend en gegrepen werden door leden van de Ordedienst - zij werden
dan weer de schouwburg binnengevoerd.

'Mijn keel werd toegeschroefd toen ik', aldus de advocaat mr. B. Stokvis,
'de eerste keer dit inferno binnentrad. Men stond als in een reusachtige
muizenval, met dooreenkrioelende, vragende, zoekende, roepende vrouwen,
mannen en kinderen die geen uitweg wisten.'! Geen uitweg, inderdaad -
figuurlijk niet, letterlijk evenmin. Dat men door Duitsers bewaakt werd,
paste in de situatie; dat die Duitsers door Joden bijgestaan werden, werd
door velen als een schande beschouwd; hier was, zo voelden deze~ het, de
Joodse Raad reëel het 'Joodse Verraad' geworden: onderdeel van de machi-
nerie die hulpelozen greep en voor vertrek naar Westerbork gereedmaakte.
Er is eenmaal, eind april '43, door de groep CS-6 getracht de Hollandse

Schouwburg in brand te steken: er waren toen, terwijl het gebouw voor een
schoonmaakbeurt leeg stond, brandrniddelen naar binnen gesmokkeld en
o.m. in een berghok neergelegd. Het kleine binnenbrandje dat ontstond,
werd spoedig geblust.

Niet onvermeld mag blijven dat er onder het Joodse Raad-personeel

1 B. Stokvis: Advocaat in bezettingstijd (1968), p. 9.
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