
JODENDEPORTATIES, TWEEDE FASE

verscheidenen waren die er vele malen in slaagden, de kartotheek en de
transportlijsten dusdanig te wijzigen dat personen het gebouw konden
verlaten zonder gemist te worden. Een tijdlang kon men daarbij gebruik
maken van nagemaakte armbanden van de Ordedienst die ten kantore van
de stempelfabriek van de fa. Posthumus van een nagemaakt stempel voorzien
waren. Dit verzetswerk werd door de Duits-Joodse emigrant Walter Süskind
geleid. Hij was een van diegenen die de kartotheek beheerden en hij liet in
honderden gevallen de kaarten verdwijnen van grotere kinderen of van
volwassenen die door de z.g. bagageploeg van de Joodse Raad het gebouw
uit gesmokkeld werden, of van Joodse babies en jonge kinderen uit de crèche
welke aan niet-Joden overgedragen werden die ze naar onderduikadressen
brachten. Een van prof Cohens dochters, Virginie Cohen, werkte hier als
directrice van de crèche ijverig aan mee. Trouwens, ook een Duitser, SS-
Unterscharjuhrer Alfons Zündler, was in het komplot. Dat laatste werd
ontdekt; Zündler verdween naar een Strafkompal1ie aan het Oostelijk front.

'Het spel dat in de Schouwburg werd gespeeld om de Duitsers te misleiden,
was, naar ik zeggen mag, groots van opzet' - aldus, na de oorlog, prof.
Cohen.

'zelfs onze felste tegenstanders hebben eerbied voor het werk dat daar ten bate
van de vertrekkenden werd verricht. Zij vergeten echter steeds er bij te ver-
melden dat het beambten van de Joodse Raad waren die deze hulp brachten en
dit spel speelden.'>

Wij willen geen mument ontkennen dat inderdaad Süskind en de zijnen
honderden personen gered hebben. Daar wist de leiding van de Joodse
Raad evenwel niets van. 'Dit werk', aldus een van Süskinds naaste mede-
werkers,

'geschiedde geheel op eigen risico en werd niet gestimuleerd door de leiding van
de Joodse Raad. Integendeel, indien de leiding van de Joodse Raad dit officieel
zou hebben geweten, zou zij dit uit angst hebben verboden. Het is mij namelijk
bekend dat personeelsleden van de Expositur die bij een of andere onregelmatig-
heid betrapt werden en deswege op transport moesten, niet geholpen werden
door de leiders van de Joodse Raad. Integendeel, deze spraken er hun afkeuring
over uit dat de betrapte personen zich onverantwoordelijk gedragen hadden
tegenover deJoden.'"

'Wat Asscher en Cohen betreft, kan ik zeggen', zo verklaarde een tweede
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