
'EXPOSITUR' EN 'HULP AAN VERTREKKENDEN'

het Joodse Vluchtelingencomité en kreeg uit dien hoofde eind '39 bij dat
comité een aanstelling. Hij was intelligent en een goed organisator, hij
verstond elk Duits of Oostenrijks dialect - en hij was een geboren onder-
handelaar, beter misschien: 'pingelaar'. Terwijl hij met zijn staf van ca.
honderdvijftig medewerkers en medewerksters in het contact met de
Zentralstelle Aus der Fünten en anderen over de volle breedte van het be-
streken terrein steeds ter wille was, trachtte hij met geduld en vriendelijkheid,
maar ook wel met sluwheid, aan de marges gunsten voor deze en gene te
verwerven. Dat gaf hem de roep van een uiterst invloedrijk man. Zelf
overschatte hij zijn positie niet. Jegens ieder die hem bezocht, was hij even
voorkomend - dit in tegenstelling tot zijn naaste medewerkster, zijn vrouw,
die, aldus Gertrud van Tijn-Cohn (hoofd van de dienst Hulp aan Vertrek-
kenden), 'door een mengsel van minderwaardigheidscomplex, tomeloze
eerzucht, overwerktheid (en) teveel alcohol en tabak... alle zin voor
proportie (verloor). Zij behandelde zowel haar collega's als het publiek op
zo'n arrogante manier dat zij spoedig algemeen gehaat was.'l
Heeft jaloezie bij Gertrud van Tijn, die dit onvriendelijke portret schetste,

een rol gespeeld ? Wellicht. Het viel haar, als nagenoeg alle mensen, in elk
geval gemakkelijker, anderen kritisch te beoordelen dan zichzelf Wij her-
inneren er aan dat zij, medewerkster van Cohen sinds '33, begin juni '42
geweigerd had, de leiding op zich te nemen bij de registratie van de bezit-
tingen der Nederlandse Joden (duidelijke aanloop tot de deportaties), en
zich op het standpunt gesteld had dat zij voortaan in het kader van de Joodse
Raad geen verantwoordelijk werk wilde doen. Onmiddellijk nadien was
zij psychisch ingestort. En waar vinden wij haar twee maanden later terug?
Bij de afdeling Hulp aan Vertrekkenden, als hoofd. Zij had, schreef zij
herfst' 44, die functie aanvaard

'onder voorwaarde dat van den beginne afvast zou staandat ik alleensociaalwerk
zou doen en op generlei wijze verantwoordelijk gesteldzou kunnen worden voor
welke politieke beslissing ook die door de Joodse Raad wel of niet genomen
mocht worden. Hierin werd toegestemd.'!

Wij tekenen hierbij aan dat Gertrud van Tijn toen zij zich terugtrok,
evenmin voor enige 'politieke beslissing' van de Joodse Raad verantwoorde-
lijk was geweest; zij was een hoofdambtenaar van de Joodse Raad geweest,
en dat werd zij opnieuw. De nieuwe afdeling die zij ging leiden, ging met
haar meer dan vierhonderd employés, verdeeld over diverse posten in en

1 G. van Tijn-Cohn: 'Bijdrage tot de geschiedenisder Joden in Nederland van 10
mei 1940 totjuni 1944' (herfst 1944), p. 44 (Doe 1-1720 B, a-r). 2 A.v.
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