
'OPHOUDEN IS ONMOGELIJK'

dringendebehoeftevoorziet. Zelfsalsde voorzitter zelfietszou gebeuren, zou hij
stelligde eisstellen,dat het werk voortgang zalvinden. .
De vergaderingishet met dit standpunteens" -

en het werk werd voortgezet, al moet menigeen het oppakken van Sarlouis
en Bolle toch wel als uitermate onheilspellend gevoeld hebben. Misschien
moeten wij het omkeren; misschien was juist de twijfel ofhet Joodse Raad-
stempel (uitdrukkelijk 'bis auf weiteres' verleend) wel voldoende bescherming
zou bieden, een reden te meer om zich in zijn angst des te sterker aan dat
stempel, d.w.z. aan zijn arbeid, vast te klampen. In die angst richtte men zich
op het voorbeeld dat met name voorzitter Cohen gaf: steeds aanwezig, dag
en nacht beschikbaar, onvermoeibaar, onverst~orbaar. Ach, men wist waar-
lijk niet altijd of de arbeid die men, omspoeld door de heftige emoties van
de Joden, vooral van de onbeschermden onder hen, verrichtte, te verant-
woorden was - des te sterker werd de neiging, onwrikbaar vast te houden aan
Cohens consigne: doorwerken! In hem zag de groep haar werkelijke leider.
Voor Cohens naaste medewerkers sprak het vanzelf dat zij hem op zijn

zestigste verjaardag, 3 I december' 42, de hulde brachten die hij, zo meenden
zij, als hun grote voorman dubbel en dwars verdiend had. Men zorgde er
voor dat een gedrukte Gids van de Joodse Raad die dag gereed was; het eerste
exemplaar zou hem overhandigd worden. Men het een album vervaardigen
met fraaie foto's van alle aspecten van het werk. Men zamelde gelden in bij
de staf (niet iedereen gaf een bijdrage) om de jubilaris een gemakkelijke
leunstoel te kunnen aanbieden. Al die geschenken werden hem op zijn
verjaardag overhandigd in het bijzijn van familieleden, vrienden, leden van
de Joodse Raad en hoogste functionarissen van de raad die tezamen, aldus
'algemeen adviseur' Meijer de Vries die de bijeenkomst opende'', 'hier ver-
tegenwoordigen het ,beste gedeelte van de Joodse Raad en van het Joodse
gemeenschapsleven.' 'Ik wil namens u allen', zo eindigde hij, 'de bede uiten
dat de zon die thans in het oosten opgaat' (bij Stalingrad was het Duitse
Zesde Leger ingesloten) 'in zeer afzienbare tijd haar levenwekkende en ver-
warmende stralen ook over ons zal doen schijnen en dat onze broeders en
zusters die naar het oosten zijn vervoerd, binnenkort met ons verenigd door
die stralen zullen worden verwarmd en dat het u en uw gezin gegeven moge
zijn, aan de wederopbouw van ons volk mede te werken.' Vervolgens ver-
geleek Cohens medewerker in het vooroorlogse' vluchtelingenwerk,
R. H. Eitje, de voorzitter van de Joodse Raad met Mozes; Eitje bood het

1 JR-CC: Notulen, 21 okt. 1942, p. 1-2. Z Tekstenvan toesprakenin Doe I-294,
a-2.
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