JODENDEPORTATIES, TWEEDE FASE

fotoalbum aan als ‘herinnering aan een uitermate droeve tijd, maar ook aan
een tijd van grote heroiek.” De Groninger opperrabbijn S. Dasberg werkte de
vergelijking met Mozes nader uit en nadat ook nog mr. S. J. van Lier
namens de leden van de Joodse Raad Cohen hulde gebracht had, sprak
Cohen zelf een slotwoord waarin hij bescheidenlijk veronderstelde dat men
in hem slechts ‘het symbool’ had willen eren van al deze ‘arbeid voor ons
Joodse volk’. ‘Gij hebt mij’, zo eindigde hij,

‘wellicht beklaagd om die arbeid. Maar gij weet immers zelf dat in die arbeid
het grootste geluk ligt en dat, wanneer ieder van ons zijn deel bijdraagt, een
betere en een goede tijd komt voor ons volk en door ons volk. Tot dat werk
roep ik u op.

... Laat ik dan beloven dat ik voort zal gaan voor mijn volk met grote kracht
en grote energie. En belooft ook gij in deze ure dat geen rust voor u komt,
voordat het geluk van uw volk opnieuw is aangebroken. En als dat uur komt -
roep ik u weer tot nicuwe arbeid !’ (Applaus)

Veertigduizend Joden waren al gedeporteerd - een volstrekt onzekere, een
evident hachelijke tockomst tegemoet gezonden, losgescheurd uit het land
waarin zij zich thuis gevoeld hadden. En geen Geallieerde invasie in 42 . . .
Zou het nieuwe jaar de bevrijding brengen? Allen die aan de Joodse Raad
verbonden waren, rekenden daar op. En als zij die dag in Nederland beleefden,
aan wie zouden zij dat dan meer te danken hebben dan aan Cohen die, dwars
tegen alle weerstanden en kritische stemmen in, onverdroten gestimuleerd
had tot voortzetting van de arbeid, zodat, al mochten dan ook velen reeds
gedeporteerd zijn, althans ‘het beste gedeelte van de Joodse Raad en van het
Joodse gemeenschapsleven” gespaard gebleven was — gespaard dank zij het
niet genoeg te waarderen ‘stempel’, het reddende vlot waarop men in de
orkaan die sinds juli woedde, met zijn gezin drijvend gebleven was.

Hoe lang zou het houden?

De ‘stempels’ en “lijsten’

Dat bepaalde groepen Volljuden althans voorlopig van deportatie vrijgesteld
zouden worden, was van meet af aan een wezenlijk onderdeel van het Duitse
beleid. Verdeel en heers! Als de bezetter in de zomer van ’42 bekendgemaakt
had dat alle Volljuden zonder uitzondering binnen de kortst mogelijke termijn
naar het oosten gezonden zouden worden, dan zou hij hen op één hoop
gedreven hebben. Hij deed het tegendeel: hij ging “stempels’ uitgeven waar-
van de houders voorlopig van deportatie vrijgesteld waren, hij erkende
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