
'UITWISSELINGS-JODEN'

Uit de groep van Rijksduitsers in Palestina dienden in september '39
enkelen in de.Wehrmacht. Zij vernamen dat hun familieleden door de Engel-
sen geïnterneerd waren en legden toen aan het Auswartige Amt het verzoek
voor, stappen te ondernemen opdat de Palástina-Deutschen allen gerepa-
trieerd zouden mogen worden, waartegenover een aantal Joden uit het
Generalgouvernement die het voornemen hadden, naar Palestina te vertrekken,
daartoe de gelegenheid zouden krijgen. Die uitwisseling kwam tot stand,
beter gezegd: er vonden in '41 en '42 drie uitwisselingstransporten plaats,
het laatste in november '42. Het Auswártige Amt knoopte hier hoge ver-
wachtingen aan vast. Men wilde uit allerlei staten vele tienduizenden Rijks-
en Volksduitsers naar Duitsland terughalen, maar men had die staten te
weinig te bieden in de vorm van hun eigen burgers die zich in het Duitse
.machtsgebied in Europa bevonden. In februari' 43 stelde Reichsaussenminister
von Ribbentrop derhalve voor dat men voor de toekomstige uitwisselings-
acties ongeveer dertigduizend niet-Duitse Joden, bij voorkeur Noorse,
Nederlandse en Belgische, zou reserveren (en dus niet deporteren) - de
Sicherheitspolizei wees dat voorlopig van de hand, maar het gevolg was wèl
dat voorzichtigheid betracht werd in al die gevallen waarin Joden een papier
konden tonen dat de indruk wekte dat zij vroeg of laat voor uitwisseling in
aanmerking konden komen. Tot die uitwisseling behoefde nog niet besloten
te zijn - voldoende was dat ze overwogen werd. Het Auswärtige Amt begon
daarover in de lente van' 43 te onderhandelen met Ecuador, Honduras en Para-
guay, en dat betekende dat Joden met een paspoort van die landen in geen geval
gedeporteerd mochten worden. Wij komen er in ons volgende deel op terug.
Hier willen wij vermelden dat de uitwisselingstransporten naar en van

Palestina in de zomer van '42 in ons land bekendgeworden waren. Er ver-
bleven hier enkele echtgenoten van in Palestina gedomicilieerde Joodse
mannen die in Duitsland geïnterneerd waren. Die echtgenoten kregen kort
na het begin van de Jodendeportaties opeens de gelegenheid, met hun
kinderen naar Palestina terug te keren. Het was een groepje van tien of twaalf
personen. In de herfst kwam bericht van hun veilige aankomst binnen. Dat
deed bij Gertrud van Tijn, het vroegere hoofd van de emigratie-afdeling van
de Joodse Raad, alsmede bij een employé van het Zwitserse consulaat in
Amsterdam, de Duits-joodse vluchteling Helmuth Mainz, het plan rijzen
om Z.g. Palestina-certificaten aan te vragen ten behoeve van een groot aantal
Nederlandse Joden. Natuurlijk, het certificaat was alleen maar een soort
immigratie-visum, het betekende niet dat men de nationaliteit van het
mandaatsgebied verworven had, maar bij het eerste groepje van tien of
twaalf was in één geval gebleken dat IV B 4 een certificaat voldoende vond
om verlof tot vertrek te geven. Na enige tijd ging men toen twee wegen tege-
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