JODENDEPORTATIES, TWEEDE FASE

lijkertijd bewandelen. Namen van Nederlandse en Duitse Joden die reeds
familieleden in Palestina hadden, werden via het Zwitserse consulaat ken-
baar gemaakt aan de Zwitserse regering met verzoek, bij de Britse regering
een certificate aan te vragen ten behoeve van de betrokkenen en bij de Duitse
regering te bewerkstelligen dat hun namen vast genoteerd zouden worden
voor een toeckomstige uitwisseling. De personen voor wie men deze stappen
ondernam, ontvingen daarvan een schriftelijke bevestiging van de emigratie-
afdeling van de Joodse Raad; daarin werd o.m. vermeld (op hoop van zegen),
‘dat er binnenkort een Palestina-certificaat voor u hier verwacht wordt.” De
verlening van die certificaten trachtte men te bespoedigen door via het Rode
Kruis (het Amsterdamse bureau van die organisatie werkte uitstekend mee)
de namen van allen voor wie men een certificate in de wacht hoopte te slepen,
aan Nederlands-Joodse instanties in Palestina door te geven. Daarbij beperkte
men zich niet tot personen die al familie in Palestina hadden, ‘wij besloten’,
aldus Gertrud van Tijn, ‘deze actie zodanig uit te breiden dat ook al diegenen
eronder zouden vallen voor wie in vooroorlogstijd certificaten konden
beschikbaar geweest zijn.” Konden geweest zijn. Ja, voor wie zou véér de
oorlog wel een certificate aangevraagd zijn, voor wie niet? Men was bang,
teveel aanvragen in zee te sturen en maakte dus een keuze waarbij men de
verdiensten voor de Zionistische beweging van de een afwoog tegen die
van de ander. Gertrud van Tijn riep er een commissie van zes personen voor
in het leven waarin de drie grote vooroorlogse Zionistische organisaties
(de ‘algemene’, de socialistische en de orthodoxe) vertegenwoordigd waren,
en die commissie nam ‘ieder geval afzonderlijk’ in overweging, ‘somtijds
urenlang, somtijds drie- of viermaal.’?

Allen van wie verklaard was dat zij voor uitwisseling in aanmerking
kwamen (lente '43 waren dat ca. tweeduizend mannen, vrouwen en kin-
deren), werden voorlopig niet gedeporteerd, maar in juni '43 bepaalde IV
B 4 onverwachts dat het aan de z.g. bevestiging van de emigratie-afdeling
van de Joodse Raad geen waarde meer toekende: vijftienhonderd personen,
onder hen veel jongeren, werden toen gedeporteerd. Vijthonderd candidaten
voor de uitwisseling die al een certificaat bezaten, bleven over en door de
komst van nieuwe certificaten zou hun aantal vé6r eind 43 weer tot bijna
dertienhonderd oplopen. Of het ooit tot een uitwisseling zou komen, was
toen nog volstrekt onzeker.

1 G. van Tijn-Cohn: ‘Bijdrage tot de geschiedenis der Joden in Nederland van
10 mei 1940 tot juni 1944, p. 39.
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