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weigerde zij en aan een ieder die tot medewerking bereid zou zijn, bracht zij
onder de aandacht, 'dat de Nederlandse wet elke handeling verbiedt die de
vijand direct of indirect tot voordeel kan strekken."
Wij betwijfelen ofhet weergegeven voorstel een serieuze achtergrond had:

het dunkt ons onwaarschijnlijk dat de Duitsers op dat moment in de oorlog
inderdaad bereid waren, aan vijfhonderd Joden tegelijk verlof tot emigratie
te geven. En dan de lage losprijs: f 4 400 per persoon!
Een geheel andere zaak is, 'hoe men de reactie van het Londense kabinet

beoordelen moet.
Wij willen vooropstellen dat het naar ons oordeel voor de regering niet wel

mogelijk was, op het Duitse aanbod, op deze 'vieze transactie' (aldus Het
Parooi/}, in te gaan. Waar zou men belanden als men aan deze vorm van
chantage toegaf? Afgezien daarvan: de Engelse autoriteiten die het betalings-
verkeer van Engeland uit nauwkeurig controleerden, zouden nooit toestaan
dat de fmanciële blokkade van Duitsland op deze wijze doorbroken werd.
Sterker nog: op de dag waarop de verklaring van de Nederlandse regering
verscheen, waarschuwde de Engelse publiekelijk dat ieder die Duitsland op
de geschetste wijze aan deviezen hielp of daarbij bemiddelde, op de Z.g.
zwarte lijst geplaatst zou worden." Maar de Nederlandse regering deed meer:
zij weigerde niet" alleen zèlf, Duitsland deviezen te verstrekken, zij keurde
óók het gedrag van een ieder af die zich en zijn gezin op deze wijze trachtte
te redden, ja zij bedreigde de betrokkenen met strafvervolging: zowel de
Joden in Nederland zèlf als Nederlanders in het buitenland die bereid waren,
de vereiste deviezen ter beschikking te stellen. Het is geen simpele zaak.
Niettemin onderschrijven wij het oordeel van de Enquêtecommissie: 'dat
de regering ... beter had gedaan, toe te laten dat Nederlanders die daartoe
bereid waren, voortgingen met het betalen van een losprijs aan de Duitsers
ten behoeve van benarde landgenoten.t" Voor 'benarde' lezen wij overigens
liever: 'dodehjk bedreigde' - want zo was de werkelijkheid,
Dat diegenen die tegen betaling van buitenlandse deviezen hun leven

trachtten te redden, steun verleenden aan de vijand, is duidelijk. Begrijpelijk
is het dan ook wel dat de regering hun handelwijze afkeurde en er nog een
dreigement aan toevoegde - een dreigement dat later loos bleek te zijn:
geen van de betrokkenen is vervolgd. Wij merien evenwel dat de Londense
regering tot die negatieve beoordeling en a fortiori tot haar dreigen met straf-

1 Radio Oranje, 24 nov. 1942, aangehaald in Enq., dl. VI b, p. 185. 2 Het Parool,
46 (12 dec. 1942), p. 5. 3 Dat was de lijst van personen en firma's in neutrale landen
met wie geen enkele commerciële transactie van Engeland uit geoorloofd was.
4 Enq., dl. VI a, p. 185.
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