
DE LIJST-FREDER1KS EN DE LIJST-VAN DAM

Wat was die houding dan? Een jaar tevoren, in de herfst van '41, had
Frederiks tegen Rauter gezegd dat hij, als de Nederlandse Joden naar Polen
gedeporteerd zouden worden, onmiddellijk zijn functie zou neerleggen. In
maart' 42 had hij dat standpunt prijsgegeven: hij zou, zo had hij General-
kommissar Wimmer toen doen weten, het Duitse bevel, zich niet meer met
de aangelegenheden der Nederlandse Joden te bemoeien, gehoorzamen. Er
ging dan ook in juli, toen de deportaties begonnen (deportaties waarmee
alom gemeentelijke instanties te maken kregen, de gemeentepolitie incluis),
geen enkel protest van hem uit. Wèl sprak hij er met Wimmer over en
Wimmer deelde eind juli in een Chefsitzung mee dat Frederiks "zum Ausdructe
gebracht hat, dass es sich urn ein europoisehes Problem handelt, an dessen Durch-
führung nichts zu ándern sei.'1 Wij laten in het midden of Frederiks zich
inderdaad zo of in die geest uitgelaten heeft, een feit is dat hij zich bij de
deportaties neerlegde en gedoogde dat alle onder hem ressorterende rijks- en
gemeentelijke instanties er medewerking aan verleenden. Dit was voor de
Duitsers een pak van het hart. Frederiks mocht dan in maart wel verklaard
hebben dat hij zich met alles wat de Nederlandse Joden aangedaan werd
(de Duitse had hij al eerder prijsgegeven), niet meer zou bemoeien, Seyss-
Inquart en zijn Generalleommissare moeten zich, dunkt ons, in de voorzomer
toch wel met enige bezorgdheid afgevraagd hebben of Frederiks, zodra de
deportaties der Joden feitelijk begonnen, wellicht tot zijn vroegere standpunt
zou terugkeren. Wat, als hij uit protest zou aftreden? Wat, als dat voorbeeld
door andere secretarissen-generaal en door honderden burgemeesters ge-
volgd zou worden? Er zou in het gehele Nederlandse bestuursapparaat een
immense deining ontstaan die, zeker wanneer de kerken energiek tot verzet
zouden oproepen, de vlotte en als het ware geruisloze uitvoering van de
Endlösung in Nederland ernstig in gevaar zou hebben gebracht.

Wat de kerken betrof: die hield Seyss-Inquart in toom met zijn toezegging
dat hij de Christen-juden, althans de protestants-gedoopten onder hen, zou
sparen. De Reichskommissar had er geen bezwaar tegen, Frederiks een over-
eenkomstige dienst te bewijzen. In het algemeen was het, aldus Wimmer
medio september, 'erwünscht, Dr. Prederiks gelegentlich ein Entgegenleommen zu
erweisen'2 - waarom dan niet ook op het gebied van de Jodendeportaties
waarop hij de bezetter geen enkele last veroorzaakte? Dat een aantal Ver-
dienstjaden op voorspraak van Frederiks (en ook van van Dam) voorlopig
niet naar het oosten gedeporteerd zou worden, sloot geheel bij de praktijk
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