
JODENDEPORTATIES, TWEEDE FASE

in Duitsland aan: men zou die groep dan later naar Theresienstadt kunnen
brengen. .
De zaak kwam geleidelijk op gang. Al in juli en augustus werd door ver-

schillende Nederlanders eerst aan Frederiks, nadien aan van Dam de vraag
voorgelegd of zij niet konden bereiken dat sommige vooraanstaande Joden
buiten de deportaties zouden vallen. Frederiks sprak daar met Wimmer over
en noemde bij die gelegenheid vijf namen; Wimmer stelde Frederiks'
verzoek in een Chefsitzung aan de orde. Het werd Schmidt die Frederiks
meedeelde dat zijn verzoek ingewilligd was: de vijf konden er zich op be-
roepen dat zij onder de bescherming stonden van de secretaris-generaal van
binnenlandse zaken. Dat raakte aan anderen bekend die nu hunnerzijds zowel
bij Frederiks als bij van Dam (die ook tot medewerking bereid bleek) gingen
interveniëren: dat waren, aldus Frederiks, 'oud-ministers, leden van de
Staten-Generaal, oud-gouverneurs-generaal, oud-opperofficieren, profes-
soren e.a." - eenieder kwam voor Joden op die hem persoonlijk bekend
waren. Als regel werd men dan bij van Dams departement naar diens
kabinetschef verwezen, prof mr. A. 1. de Block, en bij Binnenlandse Zaken
naar een ambtenaar van de afdeling openbare orde en veiligheid, mr. S.Kloos-
terman; speciaalzijgingen zichvoor de uitbreiding van wat de 'lijst-Frederiks'
en de 'lijst-van Dam' werd, veel moeite geven. Allen die daar definitief op
geplaatst werden, kregen van de Zentralstelle het begeerde stempel in hun
persoonsbewijs, en dat beschermde, zoals gebruikelijk, ook hun echtgenote
en jeugdige kinderen. Twee vragen rezen bij dat alles: hoevelen zouden in
totaal op de lijsten geplaatst mogen worden? En wat zou met de betrokkenen
gebeuren?
Wat die eerste vraag betreft: begin '43 werd een limiet gesteld van vijf-

honderd personen; die limiet werd nog overschreden ook: de 'lijst-Frederiks'
telde in maart '43 tweehonderdzes-en-zeventig namen, de 'lijst-van Dam'
driehonderdnegen, samen dus vijfhonderdvijf-en-tachtig. '
Wat de tweede vraag aangaat: aan Frederiks en van Dam werd de toe-

zegging gedaan dat de door hen beschermden in Nederland zouden blijven.
In werkelijkheid was de bezetter geen moment van plan, zich aan die toe-
zegging te houden. Het eerste stadium hield in dat degenen die op de twee
lijsten stonden, geleidelijk in een gebouw in de gemeente Barneveld onder-
gebracht werden: het kasteel 'De Schaffelaar'. Het tweede stadium zou zijn
(begin '43 ontving IV B 4 hier reeds een instructie voor van Seyss-Inquart)
dat men hen, als alle Joden viaWesterbork uit Nederland afgevoerd waren,
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