
JODENDEPORTATIES, TWEEDE FASE

hebben er geen gegevens over maar wij vermoeden dat, mede als gevolg van
het volstrekt ondoorzichtige Duitse beleid, velen hunner zich evenzeer be-
dreigd gevoeld hebben als hun naaste familieleden die niet gemengd-gehuwd
waren. Men wist van gemengd-gehuwden af die gedeporteerd waren. Men
vernam ook dat er meer en meer pressie uitgeoefend werd op de niet-Joodse
huwelijkspartners om tot echtscheiding over te gaan. Eén geval is ons bekend
waarin een niet-Joodse Nederlander, sinds lang gescheiden van tafel en bed,
'de SD' in de arm nam om zijn vrouw tot volledige echtscheiding te bewegen
(ze weigerde en werd naar Auschwitz gedeporteerd) - er zijn wellicht meer
van die gevallen geweest. Voor menige gemengd-gehuwde Jood was het
overigens een martelende vraag of hij er verstandig aan deed, zich ten
behoeve van zijn niet-Joodse huwelijkspartner en zijn half-Joodse kinderen
te laten scheiden.' Het zijn, aldus onze indruk, vaak die niet-Joodse partners
geweest die medewerking geweigerd hebben, in de eerste plaats ten behoeve
van degeen met wie zij gehuwd waren. Dat huwelijk bood bescherming.
Voor hoelang? Niemand wist het. Veel gemengd-gehuwde Joden, voor-
zover niet gevlucht of ondergedoken, leefden in de angstige verwachting
dat zij, als de bevrijding niet tijdig kwam, als laatsten gedeporteerd zouden
worden. Zij droegen de Jodenster. Dàt alleen al! leder die een ster droeg,
kwam voor deportatie in aanmerking (dat kon men dagelijks constateren)
- waarom zij dan niet? En in feite was het inderdaad zo dat elke 'foute'
politie-agent hen voor elke overtreding, reëel of gefantaseerd, kon inrekenen
en als zij dan als 'strafgeval' in Westerbork belandden, zouden dan hun
papieren (als ze die bij arrestatie bij zich hadden!), zou eventueel de inter-
ventie van hun niet-Joodse huwelijkspartner of van de niet-Joodse familie
voldoende effect sorteren? Men kon daar nooit op rekenen.

'Rüstungsjuden'

Vormden de gemengd-gehuwde Joden een groep waaromtrent de Duitsers
niet wisten hoe ver zij zouden gaan, zulks leed voor de z.g. Rüstungsjuden
geen twijfel: nog voor de deportaties begonnen, was al bepaald dat men
hun slechts tijdelijk uitstel zou geven, ja dat alles op alles zou worden gezet

1Dergelijke scheidingen waren in de fase waarin het leek alsof de Joden alleen
geplunderd werden, tamelijk freqnent geweest. Toen de deportaties begonnen,
trachtte men veelal, de scheiding ongedaan te maken. Er moesten dan wel allerlei
juridische puzzels met bekwame spoed opgelost worden. De rechtbanken waren
soms wèl, soms (op juridische gronden) niet tot medewerking bereid.
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