
JODENDEPORTATIES, TWEEDE FASE

nog niet konden afgeven, omdat wij geen genoegen konden nemen met de
beantwoording van de vragen die wij stelden.'! Men kan zich de gevoelens
van die zes indenken: de redder op wie zij al hun vertrouwen gevestigd
hadden, trok zijn hand terug en liet hen en hun gezinnen weer wegzinken
in de grote, radeloze schare die met deportatie bedreigd werd.

*

Het Adviesbureau te Amsterdam gaf alle van de protestantse kerken afkom-
stige opgaven aan Schmidts Generalkommissariat door. Daar vertrouwde men
de zaak niet: men wilde liever afgaan op de opgaven die de betrokkenen
begin' 41 gedaan hadden toen nog van geen Jodendeportaties sprake was.
Hun persoonsformulieren lagen bij de rijksinspectie van de bevolkings-
registers. De inspectie kreeg opdracht, de gegevens op staten te brengen (de
gemaakte overuren werden aan IV B 4 'in rekening gebracht) en d~e staten
te laten drukken, en zo kwam medio september een gedrukte Lijst van per-
sonen van vol-Joodse bloede die als kerkelijke gezindte een Christelijke godsdienst
hebben opgegeven gereed met in totaal ca. I 900 namen. Met een exemplaar
van die lijst (die ook de katholieke Joden vermeldde) reisde een SS-Schar-
führer van IV B 4 medio oktober naar Westerbork alwaar hij aan de hand van
de daar aanwezige kartotheek constateerde dat vier-en-vijftig protestantse
Joden die allen op de lijst voorkwamen, inmiddels naar Auschwitz gedepor-
teerd waren. Schriftelijk, later ook mondeling protesteerde de Algemene
Synodale Commissie der hervormden bij Schmidt. Voordien, nl. op 16

oktober' 42, had Seyss-Inquart er al zijn goedkeuring aan gehecht dat er aan
protestantse Joden nog 150 stempels méér uitgegeven werden dan de I 500

die hij aanvankelijk als limiet gesteld had. In feite zijn er echter geen I 650

stempels uitgegeven, maar (per 20 maart' 43) I 572. Wèl had de rijksinspectie
van de bevolkingsregisters verlof gekregen, op de eerste gedrukte Lijst van
personen van vol-Joodse bloede die als kerkelijke gezindte een Christelijke gods-
dienst hebben opgegeven (ca. negentienhonderd) een gestencild supplement
te laten volgen met de namen van nog eens vierhonderd personen: de na-
komers. Hun groep was in de lente van '43 tot ca. duizend gegroeid. In
mei '43 deed Seyss-Inquart via Schmidt aan de protestantse kerken weten
dat hij ten aanzien van die duizend geen bescherming toegezegd had;
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