JODENDEPORTATIES, TWEEDE FASE

een niet-Joodse vader, dan vond hij goed dat men niet aan de Jodenregistratie
deelnam. Hij eiste dan wel bewijzen; soms konden oude brieven als zodanig
gelden, soms verklaringen van personen die van de werkelijke feiten op de
hoogte waren. Hij eiste ook dat de betrokkenen zelf hun atkomst vastlegden in een
‘plechtige verklaring’ ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand.
Er werden heel wat van die verklaringen afgelegd, vele te goeder trouw, maar,
ook in die begintijd, zeker niet alle.”

Met dit werk was Calmeyer nog maar enkele maanden bezig, aanvankelijk
geheel bonafide (hij dacht niet aan bedrog), toen hij argwaan begon op te
wekken: argwaan bij figuren als Rauter, Rajakowitsch en Zpf die er aan-
stoot aan namen dat personen die zich als Volljude opgegeven hadden, door
een beslissing van de Duitse overheid die kwalificatie verloren — argwaan
ook en vooral bij een Nederlandse SS’er, Ludo ten Cate, die, zelf van twijfel-
achtige afstamming, via Rauter wist te bereiken dat hij als hoofd van een
nicuwe dienst, de Centrale Dienst voor Sibbekunde, afschrift kreeg van
Calmeyers beslissingen. Ten Cate liet het daar niet bij zitten: hij ging die
beslissingen verifiéren en had daartoe eind 41 al een collectie van 300 ooo
fiches opgebouwd: extracten uit dein het jaar 1811 aangelegde Jodenregisters,
uit doopboeken, uit registers van de burgerlijke stand, uit oude notariéle
acten, uit oude Indische en vooral ook uit oude West-Indische kranten. Van
die 300 000 fiches had eind 41 de helft betrekking op Joden uit de West. ‘Had
Calmeyer’, zo schreven wij, ‘mede op grond van de ‘plechtige verklaring’
aanvaard dat een bepaalde Surinaamse Jood geen Jood was, dan kon ten Cate,
als het even wilde, de huwelijksadvertenties van de grootouders tonen waar-
uit bleek dat zij volgens de Joodse ritus in de echt verbonden waren’ — en
met dit soort gegevens snelde ten Cate dan naar Rauters staf. Calmeyer wist
dat. Hij moet in de herfst van '41 en begin ’42 wel begrepen hebben dat men
hem soms, wellicht al menigmaal, fictieve bewijzen voorgelegd had. Dat
laatste had hij niet voorzien. Toen het tot hem doordrong, had hij er geen
bezwaar tegen, te minder omdat hij sinds de herfst van ’41 besefte dat de
te deporteren Joden in het oosten hun ondergang tegemoet gingen. Hij
besefte ook dat hij met zijn arbeid steeds groter risico’s ging lopen — risi-
co’s niet alleen voor hemzelf maar ook voor al diegenen ten aanzien van
wie hij gunstige beslissingen genomen had. Het gevaar bestond immers dat
indien doorzien zou worden dat vele van die beslissingen geen reéle basis
hadden, alle beslissingen met één pennestreek ongedaan gemaakt zouden
worden. Tegen dat gevaar ging hij zich dekken, enerzijds door zich in de
algemene stukken die van hem uitgingen, steeds op een zeer gepronon-
ceerd rassenstandpunt te plaatsen, anderzijds door een groot aantal geval-
len waarin hij van meet af aan het gevoel had: daarmee loop ik tegen de
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