CALMEYERS ACTIE

lamp, met grote gedecideerdheid af te wijzen. Dat laatste vervulde hem met
sterke schuldgevoelens. Hij wist dat hij als hoofdambtenaar onderdeel was
van een misdadig systeem, hij wist dat toen eenmaal tot de Endldsung be-
sloten was, zijn beslissingen in feite beslissingen waren over leven of dood,
hij wist dat hij sommigen alleen maar kon redden door anderen prijs te ge-
ven. Zijn schaamte over het tweede was groter dan zijn voldoening over het
eerste.

Men neme het geval van de Portugese Joden. De rapporten over hun z.g.
niet-Joodse afstamming kwamen bij Calmeyer terecht. Het was hem duide-
lijk dat de gehele groep, die ca. vierduizend personen omvatte, vertwijfeld
poogde, aan deportatie te ontkomen. Wat werd nu zijn tactiek? Hij aan-
vaardde dat de Portugese groep oorspronkelijk inderdaad niet van volledig
Joodse afkomst geweest was, ‘rassisch’, zo schreef hij begin ’43, ‘waren die
Griinder der Gemeinschaft schitzungsweise 1[4 bis 1/ 2 jiidisch’; sterker nog: ‘die
Inzucht bis etwa 1800 verminderte diesen Bestand auf durchschnittlich 1/4-1/8 (een
evident nonsensikaal betoog), maar na 1800 was het misgegaan: ‘Dann aber
kam ansteigend bis 1940 eine Zeit solch starker Zufliisse ostfiidisches Blutes, dass
heute von rund 4 000 Seelen mehr als 910 mindestens 14 ostjiidischen Einschlag
besitzen.’! Dat negen-tiende deel liet Calmeyer vallen. Er werd hem in de
herfst van '42 een lijst voorgelegd van ruim duizend Portugese Joden die
geheel of overwegend van ‘zuivere’ Portugees-Joodse afstamming zouden
zijn. Hij reduceerde die lijst tot drichonderdtwee-en—zestig, o.m. door allen
te schrappen die, zelf wel van ‘zuivere’ afstamming, met een Hoogduitse
Jood of Jodin getrouwd waren, en voor die drichonderdtwee-en—zestig liet
hij via Schmidt in de besprekeing van Seyss-Inquart, Schmidt en Rauter die
op 16 oktober "42 plaatsvond, bepleiten dat de Jodenster voor hen zou komen
te vervallen (hetgeen impliciet betekende: geen deportatie) en dat nagegaan
zou worden of men hen naar Spanje of Portugal kon terugvoeren. Calmeyer
was toen evenwel door ten Cate al zo zwart gemaakt bij Rauter dat deze met
kracht opponeerde; er werd besloten dat Rauter die driechonderdtwee-en~
zestig personen nader zou laten beoordelen. Met dat al had Calmeyer bereike
dat zij voorlopig niet gedeporteerd werden. Zij kregen dus een stempel, en
een lijst met hun namen (het waren er drichonderdacht-en-zestig geworden)
werd aan IV B 4 ,aan de Zentralstelle en, voor alle zekerheid, ook aan de
Lagerkommandant in'Westerbork toegezonden. Zulks verhinderde niet dat van
die driehonderdacht-en-zestig voor eind juni ‘43 acht-en-zeventig toch

*H. G. Calmeyer: aantekeningen (4 febr. 1943) op het rapport ‘Einzelheiten aus
der geschichtlichen Entwicklung der portugiesischen Gemeinschaft in den Niederlanden’
(januari 1943) (Vu], HA Inneres, 153 c).
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