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antwoord op de vraag of hij bepaalde personen aan boord zou toelaten,
eigenlijk niet bepaald werd door de papieren die zij lieten indienen, maar
door de capaciteit van de boot: hoe ver kon hij gaan zonder dat zijn boot
met alle inzittenden door Rauter in de grond geboord werd? Anders ge-
zegd: sommigen kon hij alleen redden door anderen aan hun lot over te
laten. Dat ging met grote innerlijke spanningen gepaard die hij wel eens af-
reageerde in zijn frequente contacten met Nederlandse advocaten. Zelf was
hij onomkoopbaar. Welnu, als hij de indruk kreeg dat deze of gene van die
advocaten van zijn Joodse cliënten te hoge honoraria vroeg, dan wees hij
al diens gevallen af. Hetzelfde gebeurde wanneer hij het gevoel had dat een
advocaat te zeer bleef insisteren. 'Hij die door zich vast te klampen en door
het gebruiken van ellebogen bij het opzijduwen Vall anderen, hen die in de
door mij bestuurde reddingsboot zaten, in gevaar bracht, kreeg', schreef
Calmeyer na de oorlog, 'wanneer het noodzakelijk was, een klap met de
roeispaan op het hoofd." Maar ook Walmeer een advocaat hem bij uitstek
sympathiek was, kon hij wel eens systematisch 'Nein' gaan zeggen; hij
koesterde dan de vrees dat hem gevallen door de vingers zouden glippen
waarop hij later vast zou lopen. Met beide gedragswijzen wekte hij bij de
bedoelde advocaten de indruk van grilligheid, Vall volmaakte willekeur.
Men had een bijzonder fijne intuïtie nodig om precies aan te voelen hoe ver
men bij hem kon gaan. Vooral de Amsterdamse advocaten mr. A. N. Kot-
ting, mr. J. van Proosdij en mr. B. Stokvis en hun Haagse eonfrater mr.
Y. H. M. Nijgh wisten precies hoe zij Calmeyer benaderen moesten. 'Op een
middag einde 1943 besprak ik', aldus Stokvis,

'met hem een hangend verzoekschrift waarmee de redding van man, vrouwen
vijf kinderen gemoeid was. Hoewel de zaak formeel keurig in orde was, wilde
Calmeyer er niet aan. Het was: 'Nein, nein und abermals neinl' Tenslotte stond
ik op. En vóór ik het mij had gerealiseerd, had ik het gezegd: 'Herr Kollege! Sie
sind der Bevollmäehtigte des Generalkommissars, und ieh bin ein kleiner holländiseher
Rechtsanwalil Aber ich sehlafe heute Nacht, ich habe meine Pflieht getan! Sie, Sic
sehieken hier sieben Menschen in den Tod, und Sie wissen es!' Calmeyer was opge-
sprongen, vuurrood. Een ogenblik dacht ik dat hij een apoplexie zou krijgen.
Maar hij herstelde zich. Hij ging weer zitten. En terwijl hij het dossier oppakte
en op zijn bureau terugsmakte, riep hij grimmig: 'Am Ende, was liegt mir daran?
Ieh unterschreibe!' '.

Van Proosdij kwam eens voor de belangen op 'van een man, vrouwen
twee kinderen, heel onaangename mensen, maar hun documenten waren in
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