
CALMEYERS ACTIE

Johanna Presburg zich in 1809 als Joden opgegeven hadden. Meer nog: hij
bedreigde Kotting met het concentratiekamp (Koning redde zich uit de
moeilijkheden door te beweren dat hij uitsluitend de fotokopieën had ge-
zien), hij bradit aan Calmeyer en aan IV B 4 rapport uit - en hij maakte het
met dat alles extra-riskant om bij nieuwe aanvragen fotokopieën van ver-
valste kerkelijke dccurnenten over te leggen.
Johanna Presburg werd gedeporteerd; zij stierf in Bergen-Belsen.

*

Minstens twee advocaten, één een half-Jood, zijn als gevolg van ten Cate's
verificaties om het leven gekomen. In hoeveel gevallen hij de annulering
van Calmeyers beslissingenbewerkstelligd heeft, is niet nauwkeurig bekend.
In één geval kon hij in '43 aantonen dat een vier-en-tachtigjarige Joodse
vrouw met een blinde dochter, die beweerd hadden dat hun het 'ras' van
twee Surinaamse grootouders niet bekend was, wel degelijk vier Joodse
grootouders hadden; beiden stierven in Bergen-Belsen.
Neen, niet IV B 4 en de Zentralstel/e waren Calrneyers gevaarlijkste tegen-

standers.Lages,onder wie de Zentralstel/e geplaatst was, erkende na de oorlog
openhartig dat hem 'die Calmeyer-Tätigkeit' 'stets ein Buch mit sieben Sicgein
geblieben' was; hij had wèl de indruk gehad dat Calmeyer 'recht judenfreund-
lich' was, maar hij had die indruk nooit kunnen bewijzen.' Het was ten
Cate die, tot op de dag waarop hij, de SS-officier, weigerde in militaire
dienst te komen", Cahneyer dwars zat, daarmee bijdragend tot de gewetens-
nood waarin deze zich bevond. Wij schreven het eerder: sommigen had hij
alleen maar kunnen redden door anderen prijs te geven en zijn schaamte
over het tweede was groter geweest dan zijn voldoening over het eerste.
Dat bleef zo. 'Verzweifelt sein, verzweifelt bleiben das ist', zo schreef hij in '65,
'die einzig wiirdige und wertvolle Haltung, die wir gegenüber dem Geschehenen

1W. Lages: 'Gedanken und Aufmerkungen zur 'Kroniek der Jodenvervolging" (sept.
1952), p. 39 (Doc 1-998,0-3». 2 Toen ten Cate eind augustus '44 bevel ontving,
zich voor de Landstorm te melden, dook hij onder. Hij werd spoedig ontdekt en op
grond van Befehlsverweigeruno tot drie jaar Straflager veroordeeld. De verzamelingen
in het kasteel 'De Cannenburgh' werden door het Rasse- und Siedlungshauptamt van
de SS gestolen. Medio april '45 ontvluchtte ten Cate in Beieren uit het kamp waar
hij opgesloten was, wandelde later naar Sicilië en keerde in november '45 naar
Nederland terug. Door het Tribunaal te Zutfen werd hij in februari' 48 veroordeeld
tot vier jaar internering; een maand later was hij weer vrij man.
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