JACHT OP JOODSE PATIENTEN

De bezetter begon met de burgemeesters te benaderen en het schijnt dat
de Beauftragte in Noord-Brabant hun als eerste verzocht, hem opgave te
doen. Verscheidenen van deze burgemeesters gaven hem geen antwoord,
doch maakten zijn wens wel kenbaar aan de besturen van de rooms—katho-
lieke ziekenhuizen. Die besturen waarschuwden het bestuur van de Rooms~
Katholicke Vereniging van Ziekenhuizen. Het bestuur vroeg de aartsbisschop
om een richtlijn. Nu, die werd duidelijk aangegeven. ‘Er is geen twijfel over’,
deed mgr. de Jong medio december weten,

‘wat de viteindelijke bedoeling van deze registratie is. . . Nu zou het een verschrik-
kelijke lafheid zijn indien onze R K. zickenhuizen die opgave zouden verstrekken.
. .. Ernstige gevaren voor represailles zijn in ieder geval maar verwijderd. Daarom
mocten de besturen van onze R.K. ziekenhuizen de gevraagde gegevens niet
verstrekken. Zij moeten een eventueel verzoek daartoe naast zich neetleggen.
Zij hebben de patiénten opgenomen om ze te genezen en niet om mede te wer-
ken aan hun deportatie en erger.”?

Wij nemen aan dat men zich bij veruit de meeste katholicke ziekenhuizen
aan deze richtlijn gehouden heeft. Desniettemin kregen de Duitsers (wij
weten niet precies hoe) de door hen gezochte gegevens bijeen; het was hun
eind december althans bekend dat in totaal ca. achtduizend Joodse patiénten
verpleegd werden.

De grootste concentratie van Joodse verpleegden: ruim elfhonderd, bevond
zich in de paviljoens van het Joodse krankzinnigengesticht ‘Het Apeldoornse
Bos’, even ten zuiden van Apeldoorn. Bij deze inrichting lag ook nog een
gesticht voor moeilijk opvoedbare of ernstig gestoorde jeugdigen, ‘Achiso-
mog’; daar werden vier-en-zeventig jongens en twintig meisjes verpleegd.
Het personeel van beide instellingen samen telde vier- tot vijfhonderd per-
sonen; het was sinds het begin van de deportaties uitgebreid; menigeen
had het gevoel dat werkkrachten in dergelijke gestichten minder gevaar liepen,
gedeporteerd te worden. In niet-Joodse kringen waren er evenwel verscheide-
nen die wisten dat de ontruiming van ‘Het Apeldoornse Bos” op handen was,

Begin november ’42 werd aan de directeur van het staatstoezicht op de
krankzinnigengestichten, dr. A. G. Audier, door dr. F. Reuter, hoofd van de
Abteilung Volksgesundheit van het Generalkommissariat fiir Verwaltung und

! Brief, 11 dec. 1942, van de vicaris-generaal mgr. D. Huurdeman namens de aarts-
bisschop aan de R.K. Ver. van Zickenhuizen (Nederland in de oorlog zoals het werke-
lijk was! Herinneringen en onthullingen, VI (10477), p. s2.
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