‘HET APELDOORNSE BOS’

mee. Hij bracht vervolgens aan Harster rapport uit en werd toen samen met
Z5pf naar Rauter gezonden die aan de hand van de plattegrond constateerde
dat ‘Het Apeldoornse Bos’ bij uitstek geschikt zou zijn als herstellingsoord
voor de Waffen-SS. Er werd nu opdracht gegeven, op korte termijn tot
actie over te gaan; daar had ook Eichmann van Berlijn uit op aangedrongen,
vermoedelijk op verzoek van het SS-Fiihrungshauptamt waar de Waffen-SS
onder ressorteerde. Besloten werd, de patiénten en een deel van het personeel
niet naar Westerbork maar met een extra-trein rechtstreeks naar Auschwitz
te brengen: een trein die uit goederenwagons zou bestaan met één personen-
wagon voor de Begleitmannschaft van de Ordnungspolizei en voor de te depor-
teren personeelsleden. De Nederlandse Spoorwegen kregen opdracht, die
trein op het emplacement Apeldoorn te laten formeren; hij moest op woens-
dag 20 januari gereedstaan. De spoorwegbeambte die daar te Apeldoorn voor
ging zorgen, Harmannus Kalkema, vernam van het Duitse spoorwegperso-
neel dat te Apeldoorn dienst deed, dat de trein bestemd was voor de depor-
tatie van de patiénten van ‘Het Apeldoornse Bos’; hij liet dr. Lobstein
waarschuwen en ging zelf veiligheidshalve de volgende ochtend, donderdag,
twee hem bekende patiénten uit de inrichting weghalen.

In de inrichting waren op de woensdag waarop de trein geformeerd werd,
opeens uit Westerbork ca. honderd man van de Ordedienst komen opdagen,
samen met Lagerkommandant Gemmeker, de commandant van de Ordedienst
Pisk en het hoofd van de medische dienst van Westerbork, dr. F. M. Spanier.
Ook werden die woensdag opeens alle nog in Apeldoorn woonachtige
Joden ‘Het Apeldoornse Bos’ binnengevoerd; zij waren door de gemeente-
politie uit hun woningen gehaald. Het was eerst hun aller komst die het,
gekoppeld aan het bericht over de trein, dr. Lobstein duidelijk maakte dat
hij in illusies geleefd had. Hij gaf het personeel de gelegenheid, de inrichting
te verlaten; omstreeks de helft van de vier- tot vijthonderd personeelsleden
deed zulks. Ook aan de minst gestoorden onder de patiénten werd aange-
raden, snel naar huis te gaan; dat waren er die dag ruim honderd; een kleine
tweehonderd waren in de voorgaande weken huiswaarts gekeerd. Op het
vertrek van de overigen ging men zich voorbereiden:

‘Al het voorradige meel werd opgebakken en alle eieren gekookt. Er werden
pakketten levensmiddelen gemaakt: telkens voor vijf personen bij elkaar. Ook
het linnengoed werd in draagbare pakken ingepakt. De hoofd- en eerste ver-
plegers werden uitgerust met flessen scopolamine en spuiten, bij geval een en
ander tijdens de reis voor patiénten gebruikt moest worden.’
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