
'DE WILLEM ARNTSZ HOEVE'

Tegen het wegslepen van de Joodse patiënten werd door de besturen en de
directies van ca. 160 confessionele ziekenhuizen en krankzinnigengestichten
geprotesteerd. Zij ondertekenden gelijkluidende brieven die eind april' 43
door het Interkerkelijk Overleg aan het Reichskommissariat voorgelegd
werden met een door de protestantse kerkgenootschappen en het Episcopaat
ondertekend adres waarin ook op andere punten bezwaar gemaakt werd
tegen het ingrijpen van de bezetter. Er kwam geen antwoord.

*

Terwijl de acties tegen de Joodseweeshuizen, tehuizen van ouden van dagen,
ziekenhuizen en andere verpleeginrichtingen plaatsvonden, werd in de
steden het ophalen van niet door stempels beschermde Joodse gezinnen
voortgezet, speciaalvan gezinnen waaruit patiënten eldersverpleegd werden.
Dat ophalen vond plaats in Amsterdam, Den Haag, Gouda, Rotterdam,
Leeuwarden, Groningen - wij hebben er geen volledig overzicht van.
Eerder gaven wij weer dat er in Nederland eind december' 42 ca. achtduizend
Joodse verpleegden waren. Welnu, tussen I januari en I mei' 43 zijn in totaal
ruim negentienduizend Joden naar het oosten afgevoerd.
Bij het begin van de deportaties waren er Joden geweest die meenden dat

de Duitsers inderdaad binnen bepaalde leeftijdsgrenzen gezinnen naar
'Duitsland' wilden overbrengen voor een polizeilicher Arbeitseinsatz, maar
die opvatting had de ene zware schok na de andere gekregen. Al in augustus
'42 waren de leeftijdsgrenzen vervallen en was gebleken dat ook zieken en
ouden van dagen naar het oosten afgevoerd werden. Dat laatste was nu
evenwel niet incidenteel geschied, maar systematisch: systematisch had de
bezetter gebrekkigen gedeporteerd - gebrekkigen bovendien van wie hij
in het oosten geen enkele arbeidsprestatie verwachten mocht. Wat zou dan
met hen geschieden?Wie achterbleef, moest wel het ergste voor hen vrezen.
Daarnaast waren evenwel tienduizenden gedeporteerd die nog wèl in staat
waren, arbeid te presteren. Zeker, de achterblijvenden in Nederland zullen
wel aangenomen hebben dat de weggevoerden in het oosten een ongewisse,
uiterst moeilijke toekomst tegemoet gingen, maar wie nog werken kon,
zou, zo dachten zij, juist dàt moeten doen, jongen en ouden, gezonden en
misschien ook diegenen die niet al te ziek waren: werken, hard werken - in
leven blijven.
Bij die illusie knoopte de bezetter aan.
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