‘DRIE GHETTI

en Gelderland met ingang van 10 april verboden werd. Alle Joden die daar
nog woonden, moesten zich naar het kamp Vught begeven, na aanmelding
bij de plaatselijke politie die hun huissleutels in ontvangst zou nemen en hun
een reisvergunning zou uitreiken. Daarvan waren voorshands alleen de
gemengd-gehuwde Joden uitgezonderd; alle overigen die een stempel
bezaten (de Joden met Joodse Raad-stempel, de protestantse Joden en de
Calmeyer-Juden bijvoorbeeld), dienden bij de Zentralstelle te informeren of
hun stempel nog geldig was. Wie zich niet aan de bepalingen van de Anord-
nung hield, zou ten hoogste zes maanden hechtenis enfof tweeduizend
gulden boete krijgen, maar: ‘het nemen van maatregelen op het gebied van
de Sicherheitspolizei blijft onaangetast’ — weer werd dus met Mauthausen
gedreigd. Een tweede Anordnung verscheen in de avondbladen van 13 april:
nu werd eenzelfde regeling afgekondigd met betrekking tot de Joden ‘in de
provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland’ — zij moesten zich uiterlijk op
22 april in Vught gemeld hebben.! De Zentralstelle deed weten dat deze
Anordnung niet voor Amsterdam gold.

Hoeveel Joden na deze twee Anordnungen onderdoken, weten wij niet,
evenmin hoeveel zich precies in Vught kwamen melden. Op één dag, ver-
moedelijk vrijdag de 9de of donderdag de 22ste april, waren het ca. vier-
duizend. “Wij zien ze binnenkomen’, schreef een gevangene uit het eigenlijke
concentratickamp,

‘een schier eindeloze rij mannen, vrouwen en kinderen. Mannen: oude mannen
en jonge mannen, de meeste vaders hun baby angstig aan de borst geklemd en
met hun grotere kinderen aan de hand . . . Oude kromgebogen vrouwen, onder-
steund door hun kinderen; gebrekkigen en lammen in hun wagentjes die ze zelf
voortbewegen of die door familie voortgetrokken worden. Tussen al deze
mensen worden de babies in kinderwagens en wandelwagentjes gereden en de
oudere kinderen stappen ferm mee, nieuwsgierig het nieuwe bekijkend.

Gezinnen en families bij elkaar trekt deze karavaan het kamp binnen. leder
heeft zijn eigen bagage en alsof ze gaan kamperen, torsen ze grote pakken dekens,
rugzakken goed volgepakt, met er bovenop hun pannetjes, bekers, lepels, vorken.

Zo staan er vierduizend mannen, vrouwen en kinderen op de appelplaats, in
afwachting wat er verder met hen gebeuren gaat.

Het commando: ‘Minner und Jungen austreten!” brengt de grootste beroering
onder hen.

De mannen worden weggevoerd naar hun nieuwe verblijf en hierin opgesloten.

Dan klinkt het commando: ‘Frauen austreten!” Hartroerend is het afscheid. De

1 Medio februari hadden de nog in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Voor-
schoten woonachtige Joden aanzegging gekregen dat zij binnen drie dagen naar
Amsterdam moesten verhuizen.
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