
Het leeghalen der woningen

Van 15 juli '42 tot I mei '43 werden via Westerbork bijna zestigduizend
Joden naar het oosten gezonden. In de kampen Westerbork en Vught
samen bevondenzich op laatstgenoemde datum ca. achttienduizend Joden.
Van de oorspronkelijk honderdveertigduizend Volljuden hadden dus al
acht-en-zeventigduizend hun woning moeten verlaten - hierbij moet men
dan nog de Joodse onderduikers optellen, op wier aantal wij nog terugko-
men. Het gaat niet te ver om te veronderstellen dat tijdens de eerste en de
tweede fase van de Jodendeportaties samen ongeveer twee op elke drie door
Joden bewoonde woningen door de bewoners verlaten waren. Wat gebeurde
met de inboedels ? Wat met de lege woningen?

Ten aanzien van de inboedels had Hitler, zoals wij in ons vorige deel
weergaven, in december '41 een duidelijke richtlijn aangegeven: zij moesten
ter beschikking gesteld worden van de bewoners van Duitse steden die door
de Geallieerde luchtmacht geteisterd waren. Tevoren had Hitler evenwel
goedgevonden dat Alfred Rosenberg, de Reiihsminister _(iir die besetzten
Ostgebiete, over die inboedels beschikken zou; Rosenberg was door middel
van de naar hem genoemde Einsatzstab Rosenberg al van de zomer van '40 af
in Nederland, België en Frankrijk met diverse roofacties bezig geweest.
Hij bleef op Hitler pressie uitoefenen en wist tenslotte te bereiken dat Hitler
op I maart' 42 de inboedels weer aan hèm toewees. Maar ook andere Duitse
instanties waren tuk op een deel van de buit. Het Reichsleommissariat werd
van tal van kanten onder druk gezet. Seyss-Inquart trof toen in een Geheim-
erlass van 16 juni '42 (een maand voor de deportaties der Joden zouden be-
ginnen) een compromis: de inboedels zouden naar Rosenberg gaan", maar
de Gauleiter van Keulen en Münster zouden via de Einsatzstab Rosenberg
datgene krijgen wat zij voor hun gebombardeerde steden nodig hadden. In
feite bleek spoedig dat de moeilijkheden van het transport naar Oost-
Europa zo groot waren, dat de inboedels uit de woningen der Joden toch
vrijwel alle naar de gebombardeerde steden in Duitsland gingen.

De bezetter wenste deze grootscheepse roof punctueel te organiseren. Er
werd daartoe aan de Zentralstelle Fir jiidische Auswanderung te Amsterdam een
aparte afdeling toegevoegd, de Hausraterjassung, die maximaal ca. tachtig
Nederlanders in dienst kreeg. Die Nederlanders waren in z.g. Kolonnen van
een man of twintig ingedeeld die naar hun leider genoemd werden. Zo

1Kostbare Joodse bibliotheken werden door de Einsatzstab Rosenberg in de statige
Portugese synagoge aan het Jonas Daniël Meyerplein te Amsterdam geconcen-
treerd; het bordje 'Verboden voor Joden' hing aan de toegangsdeuren.
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