JODENDEPORTATIES, TWEEDE FASE

behilflich sind, sind auf die Dauer von wenigstens 6 Monaten dem Pol.-Durchgangslager
Amersfoort zuzufiihren.t

De werkelijkheid werd gecompliceerder. Diegenen die bij hulpverlening
op grote schaal ontdekt waren, werden veelal naar concentratiekampen in
Duitsland gezonden; in andere gevallen werd men zes maanden in Vught
opgesloten. Met name in '43 en '44 kwam het evenwel herhaaldelijk voor
dat men personen die huisvesting aan Joodse onderduikers verleend hadden,
na de arrestatie van die onderduikers met rust liet. Achteraf gezien is het
risico dat men bij huisvesting van Joodse onderduikers aanvaardde, minder
groot geweest dan men in de tijd zelf dacht. Want wie Joden in zijn woning
opnam, ging er van uit dat hem dat bij ontdekking zeker zijn vrijheid, wellicht
zelfs zijn leven zou kosten. Voor zware bestraffing van niet-Joodse helpers
waren veelal ook Joden bevreesd. Verscheidenen waren er onder hen die
meenden dat het niet verantwoord zou zijn indien zij niet-Joden zo ernstige
risico’s lieten lopen. Was dat het enige of voornaamste motief om niet onder
te duiken, ja om op duidelijke aanbiedingen van een veilige schuilplaats
niet in te gaan? Wij betwijfelen het. Eerder geloven wij dat, globaal ge-
sproken, de angst voor Mauthausen meer gewicht in de schaal geworpen
heeft dan de behoefte om de niet-Joodse medemens tegen evidente gevaren
te beschermen. Velen waren zich overigens van die tweede factor duidelijker
bewust dan van de eerste. Er was een (begrijpelijke) neiging om de moti-
vering waardm men hulp afwees, een zo positief mogelijke inhoud te
geven: het leven in het oosten, zo redencerde men dan, zou moeilijk zijn,
men wenste die moeilijkheden niet op anderen af te schuiven maar ze zelf
het hoofd te bieden; dat hadden Joden in hun historie steeds gedaan, en nu
vergde de Joodse solidariteit (wij zouden ook kunnen zeggen: het gevoel
van verbondenheid met familieleden die al eerder opgehaald waren) dat men
de ramp van de deportatie over zich liet komen, in de hoop overigens dat
men met zijn gezin in het oosten het hoofd boven water zou kunnen houden
om dan, zodra het Derde Rijk ingestort was, naar Nederland terug te keren.
De ideologie van de Joodse Raad wees in diezelfde richting: Joden moesten
geen verzet bieden maar juist trachten zich te handhaven in de aanvaarding
van de boosaardige vervolging die hen trof. Niet anders luidden de adviezen
die de geestelijke voorgangers, de rabbijnen, gaven. Van geen hunner
gingen, voorzover bekend, impulsen tot daadwerkelijk verzet uit. Toen in
de tweede helft van *42 aan de Rotterdamse opperrabbijn A. B. N. Davids
door drie jeugdige Joden een onderduikadres aangeboden werd, was, aldus

! Rondschrijven, 8 okt. 1942, van Harster aan zijn staf, aan de Aussenstellen en aan
de Zentralstelle f. jiid. Auswanderung (HSSuPF, §3 a).
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