
HET PROBLEEM VAN HET ONDERDUIKEN

één hunner, H. J. van Dam, Davids' reactie 'sympathiek maar onherroepelijk
afwijzend: hij zou gaan waar zijn gemeente ging. En-we verzuimden waar-
lijk niet, hem het lot van die gemeente te schilderen.' Er ging, aldus van
Dam, van de Joodse orthodoxie een 'verlammende invloed' uit: 'de op-
vatting dat men zijn lot dient te dragen - een soort Joodse passievepredesti-
natieleer.'! 'Verlammend' was die invloed zeker in zijn uitwerking op de
neiging, zich door vlucht of onderduik aan de vervolging te onttrekken;
toch lijkt ons daarmee niet alles gezegd. Er was moed voor nodig om onder
te duiken; er was óókmoed voor nodig om, gelijk Davids deed, een aanbod
tot hulp te weigeren en de solidariteit met de leden van de Joodse gemeente
te laten prevaleren - eensolidariteit diemen bij de voormannen van de Joodse
Raad pijnlijk mist.
Van groot belang lijkt ons bij dit alles dat zeker die Joden welke in juli,

augustus en september '42 onderdoken, aannamen dat zij hun waagstuk
slechtskorte tijd behoefden vol te houden: voor' 42 was immers, zo meende
men, de invasie beloofd. In oktober daalde dat optimisme: de herfststormen
kwamen gevaarlijk dichtbij. Begin november landden de Geallieerden in
Marokko en Algerië, midden november vernam men dat een geweldige
Duitse troepenmacht bij Stalingrad ingesloten was. Verwachtte men nadien
de Geallieerde invasie in de winter? Dat lijkt ons onwaarschijnlijk, maar de
Duitse débacle bij Stalingrad deed een oude hoop herleven: dat het Nazi-
regime dat kennelijk de oorlog zou verliezen, door een staatsgreep ten val
gebracht zou worden. Die val bleef uit - met als gevolg dat men er in de
eerste maanden van '43 weer op ging rekenen dat de lente of de zomer de
grote bestorming van de Atlantikwall zou brengen. Al met al geloven wij
niet dat er onder diegenen die het besluit namen om onder te duiken of om
onderduikers te helpen, velen waren 'die verwachtten dat zij dat jarenlang
zouden moeten volhouden. Dat was juist het probleem: dat men telkens
opnieuw zijn gevoel van diepe teleurstelling te boven moest komen en al
zijn moed en energie bijeenschrapen om op de ingeslagenweg voort te gaan.
Doken Joden in de plaats van hun inwoning onder, dan viel althans één

probleem weg: het probleem van de reis naar hun nieuwe adres. Velen (wij
weten niet hoevelen) hebben inderdaad in hun eigen plaats van inwoning
veiligheid gezocht. Dat lag ook enigszins voor de hand: daar woonden als
regel vrienden of bekenden die tot hulp bereid waren. Enkelenwaren er die in
de stad of in het dorp waar zij woonden, een zorgvuldig voorbereide schuil-
plaats betrokken. Dat deed bijvoorbeeld in de zomer van '42 Anne Franks
vader met zijn gehele gezin. Hij nam aan de Prinsengracht te Amsterdam
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