
HET PROBLEEM VAN HET ONDERDUIKEN

een van die twee voorwaarden niet voldaan was. Naar verhouding was het
transport van jonge Joodse kinderen het eenvoudigst: die hadden geen pb no-
dig en als zij jonger waren dan zesjaar, was ook de Jodenster niet voorgeschre-
ven. Veiligheidshalve liet men de reis bij voorkeur in de schemering of in het
duister plaatsvinden, maar dat was niet steeds mogelijk, zeker in de zomer
niet. Joden zijn naar hun onderduikadres vervoerd 'in kisten, kasten en
bakkerskarren. Ze zijn ook wel' (maar dat eerst in '43 en '44) 'in gewone
auto's weggebracht, met handboeien om en met een chauffeur in SS-
uniform aan het stuur.'! In minstens één geval werd een Joodse onder-
duikster in' een lijkwagen naar haar duikadres gebracht.

Over het algemeen was het moeilijk, voor Joden duikadressen te vinden.
Naar verhouding was men, menen wij, in communistische en socialistische
kringen waarin men talrijke Joden uit de gemeenschappelijke politieke strijd
kende, het eerst tot hulpverlening bereid; voor de communisten vormde het
daarbij een probleem dat zij zelf zo onbarmhartig door de Sicherheitspolizei
vervolgd werden. Op grote delen van het platteland waren evenwel socialis-
ten, laat staan communisten, dun gezaaid en vooral onder de katholieke en
protestants-orthodoxe plattelandsbevolking waren er velen bij wie antisemie-
tische gevoelens levend gebleven waren. Zij die onderduikadressen zochten,
kregen vaak te horen dat Christus door Joden gekruisigd was en dat de
Joden hun lot verdiend hadden - zelfs van predikanten kon men dat ver-
nemen. Anderen beweerden dat de ervaring aangetoond had dat Joden,
waren zij eenmaal gearresteerd, spoedig hun helpers verrieden. Er is in Rot-
terdam een verzetsgroep geweest voor hulp aan onderduikers ('Nomedos'2)
die op grond daarvan elke hulp aan Joden weigerde. De leiding van
de grote Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers wenste naast
de weigeraars van arbeidsdienst of arbeidsinzet ook Joden te beschermen, maar
dat laatste bleek niet eenvoudig: 'Het ging er op de beurs om, snel zaken te
doen, en het was zeer moeilijk, Joden te herbergen; bijna niemand nam ze.'3
De LO heeft dan ook, aldus het historiewerk dezer organisatie, 'bij het onder-
brengen van de Joden ... slechts een bescheiden rol gespeeld.f Dat wil niet
zeggen dat niet verscheidene LO' ers zich voor het onderbrengen van Joodse
onderduikers de grootste moeite getroost hebben.
Wij gaan wat verder in de tijd: eind februari '44. Een koerierster van de

1 K. Norel in Het grote gebod, dl. II, p. 8. 2 Dit woord was gevormd nit de eerste
letters van: 'Niet ondergegaan met en door onze schuld.' 'Nomedos' was een
hoofdzakelijk protestants-christelijke groep die bijna f 700 000 aan steungelden uit-
gekeerd heeft waarvan f 140 000 van het Nationaal Steunfonds verkregen was.
S Getuige H. van Riessen, Enq., dl. VII c, p. 262. 4 K. Norel in Het grote gebod,
dl. II, p. 12.
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