JODENDEPORTATIES, TWEEDE FASE

LO arriveert met zes onderduikers, onder wie een Joods echtpaar, aan het
station te Meppel, de LO’er Arnold Douwes neemt dat echtpaar (dat een
vorig onderduikadres opeens heeft moeten verlaten) van haar over: ‘Aardige
mensen, niet zonder humor’, schrijft hij in zijn dagverhaal —

‘Ze hebben geen bagage vanwege een paar overhaaste vluchtpartijen. “Wel
gemakkelijk’, merkten ze op, ‘nu hebben we niets mee te sjouwen.’

Huis aan huis moet ik nu trachten, plaats voor hen te vinden.

Eerst naar Jantje Dekker: zij konden niemand herbergen, want vanwege de
radio die bij hen werd weggehaald, hadden ze al hun beddegoed uitbesteed.
Immers de straf na de ontdekking van ’n radio? is het weghalen van al het huis-
raad.

Toen naar een paar anderen die nog op waren, maar niemand wilde onderduik
geven, ook niet voor één nacht.

De heer Kramer?, de evangelist, ontving me met allerlei bezwaren en uit-
vluchtjes ... Enfin, met grote ruzie weggegaan bij hem, na hem te hebben
meegedeeld dat ik me in hem vergist had en wel weer naar meester Otten zou
gaan om hulp. Daar kan altijd alles.

Ze waren nog niet naar bed en juffrouw Otten vroeg me, waarom ik niet
rechtstreeks bij hen was gekomen: ‘Je weet toch dat het altijd goed is en je op ons
kunt rekenen.”’

Eén dag later:

‘Het echtpaar bij Otten (we noemden hen voortaan ‘tante Marie’ en ‘de
badmeester’) hebben we ’s avonds laat naar Berkhof3, een boer heel ver achteraf,
gebracht. Eerder waren meester Otten en ik er al heen geweest om hem te
bewerken. ‘Neen, ze wilden geen onderduikers nemen, dat was veel te lastig
voor de vrouwlui en ook veel te gevaarlijk.” We maakten hen attent op de spreuk
boven hun deur: ‘Op God vertrouwen/altijd goed bouwen.” Enfin, die avond
slaagden we niet. Later zijn Nico* en ik er nog eens geweest en kregen we ten
langen leste de halve belofte van hen dat ze één persoon zouden opnemen. Maar
nu kwamen we er met twee aanzetten! Nico en ik kwamen overeen dat we een
weigering eenvoudig niet zouden ‘nemen’.

Toen we er aankwamen, lieten we ‘de badmeester’ en ‘tante Marie’ even
buiten wachten, onder voorwendsel onzerzijds om te zien of alles veilig was. Nico
en ik gingen dus naar binnen, waar we de bewoners aantroffen in de keuken-
kamer, geschaard rondom de kachel. Heel hartelijk werden we begroet, doch
toen we vertelden dat buiten een echtpaar dat we voor hen hadden meegebracht,

* Voor het behoud van een radio had men van de zomer van ’43 af een speciale
vergunning nodig; die kregen slechts NSB’ers en andere Duitsgezinden. 2 De
werkelijke naam luidde anders. ®De werkelijke naam luidde anders. ¢ Een
andere LO’er.
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