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stond te wachten om binnengeroepen te worden, veranderde de uitdrukking
hunner gezichten als bij toverslag. Alle mogelijke bezwaren kwamen natuurlijk
voor de dag: 't zelfde lied op een andere wijs gezongen hier en .daar - enfin,
't kwam er op neer dat we de lui mee terug moesten nemen. Ja, en waarheen dan?
Naar meester Otten dat ging niet, daar was 't vol. 'Bij Otten zitten ze tot in de
dakgoot', zeiden we ... 'Bovendien, 't is nu al zo laat, we kunnen nergens meer
terecht, iedereen slaapt.'

Eindelijk, eindelijk mochten ze dan blijven, maar - voor slechts één nacht.
Daarvan hebben we evenwel veertien dagen weten te maken. Ze zouden f 100
kostgeld van hen krijgen. .,

Het echtpaar dat ook binnengeroepen was toen wij vertelden dat ze buiten
stonden, hoorde alles gelaten aan. De vrouwelijke helft huilde maar.'

Twee dagen later:

'Naar Berkhof geweest met ons beiden en vijf uren zitten praten en tenslotte
het echtpaar er voorgoed geplaatst à f 100 per man per maand. Ze hebben een
kamertje apart. Nu moeten we trachten kleren voor hen te krijgen." '

*

De moeilijkheden welke Douwes eind februari' 44 ondervond", waren de-
zelfde welke anderen ondervonden in de periode die wij thans behandelen:
juli '42-mei '43. Trouwens, had men een onderduikadres gevonden, dan
was men er nog niet. Douwes moest voor het echtpaar dat hij ondergebracht
had en dat al zijn bezittingen verloren had, kleren vinden en hij diende elke
maand f 200 kostgeld te betalen. Begin' 44 kon de LO het geld dat iemand
als Douwes nodig had, van het Nationaal Steunfonds krijgen en bonkaarten
alsmede valse pb's vormden toen voor de LO geen onoplosbaar probleem
meer, maar aan al deze benodigdheden konden nu juist de eerste personen
en groepjes die in de zomer en herfst van '42 Joodse onderduikers onder
hun hoede namen, slechts met grote moeite komen. Het 'vermaken' van een
pb was het eenvoudigst, maar men had er een echt, Z.g. verloren pb voor
nodig. Welnu: 'voor wie zich in deze tijd bezig hield met het verschaffen
van papieren aan Joden, was het', aldus enkele specialisten op dit terrein,
'ontstellend te merken, hoe moeilijk de Nederlander afstand kon doen van

1 'Dagboek van Arnold Douwes', p. I05--o8 (25-28 febr. 1944)., (LO-LKP-collectie,
BO-4). Douwes was een van de vroege medewerkers van johannes Post. Hij werd
in oktober' 44 gearresteerd, maar overleefde de oorlog.
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