
JODENDEPORTATIES, TWEEDE FASE

De organisatoren van de, hulp aan Joodse onderduikers hadden veelal
behoefte aan één ofmeer adressenwaar zij de groepjes die zij uit verschillende
delen des lands ophaalden, enkele dagen konden onderbrengen; had men dan
de 'definitieve' onderduikadressen gevonden, dan werden de onderduikers
daarheen overgebracht. Ook in het westen des lands ontstonden van die
'doorgangshuizen' van waaruit de Joden bijvoorbeeld naar overeenkomstige
'doorgangshuizen', in Friesland of in de Achterhoek overgebracht werden.
Zo doken in Den Haag veertig Joden onder via dewoning van de verpleegster
Sara Walbeehm; dertig anderen bevonden er zich nog toen de woning in
'maart '43 overvallen werd.' Vanuit de Haarlemse woning van de horloge-
rnaakster Corrie ten Boom werden minstens tachtig Joodse onderduikers
naar hun onderduikadressen gebracht.ê Een soortgelijke functie werd in
Varsseveld vervuld door de woning vàh twee onderwijzeressen aan een
protestantse lagere school, Gerrie en Minni Jolink - 'heldinnen', aldus burge-
meester Boot: 'Ze verborgen Joden en herbergden onderduikers. Ze vonden
het ook niet nodig, extra geheimzinnig te doen. Hoewel ze, volgens zichzelf,
voorzichtig waren, was hun roepingsbesef van die aard dat ze feitelijk een
hekel hadden aan alle voorzichtigheid." Beiden werden in februari' 44 ge-
arresteerd, beiden stierven in Ravensbrück.ê
Misschienmag dat begrip 'roepingsbesef' wel bij uitstek toegepast worden

op de familie van een oude gereformeerde boer in Nieuw-Vennep (Haar-
lemmermeer), Johannes Bogaard ('Opa Bogaard'). Twee ongetrouwde
zoons, Willem en Teun, en een dochter, Aagje, woonden bij hem in; twee
andere zoons, Piet en Johannes Jr. ('Oom Hannes') hadden eigen boeren-
bedrijven vlak in de buurt. Voor de Bogaards stond van mei' 40 af vast dat

1Mej. Walbeehm werd naar het concentratiekamp Vught gevoerd waaruit zij
begin augustus '44 ontslagen werd. 2 Mej. ten Boom werd eind februari '44 met
haar zuster Betsie en haar hoogbejaarde vader gearresteerd, Zij werd begin december
'44 uit het concentratiekamp Ravensbrück vrijgelaten, waar haar zuster overleden
was. Haar vader was aloverleden in de Cellenbarakken. 3 J. J. G. Boot: Burge-
meester in bezettingstijd, p. 200. 4Toen de woning van de gezusters Jolink medio
februari' 44 overvallen werd, bevonden er zich zes Joodse onderduikers. Drie man
van de Sicherheitspolizei drongen de woning binnen. Eén ging de Landwacht waar-
schuwen. Een onderduiker, Nico Gitz, sloeg toen een der Duitsers neer en poogde
de ander zijn revolver te ontrukken. In het gevecht dat ontstond, werd Gitz dood-
geschoten. De Duitsers lieten de gezusters J olink met rust; dezen lieten toen rouw-
kaarten drukken waarop zij vermeldden dat Gitz 'voor zijn vaderland gevallen'
was. Hij kreeg een indrukwekkende begrafenis. Ook toen nog weigerden de ge-
zusters Jolink onder te duiken; zij werden kort na dit gebeuren gearresteerd: 'dit
was Gods weg en ze lieten aan Hem over wat er moest gebeuren ... Toen ze met
de Duitsers meegingen, droegen beide dames een grote oranjekokarde op de borst.'
(a.v., p. 201).


