JODENDEPORTATIES, TWEEDE FASE

In hoofdstuk 1 hebben wij verhaald hoe in Utrecht in de zomer van ’42
een ‘Kindercomité’ gevormd werd dat zich ging beijveren om jonge Joodse
kinderen, tot baby’s toe, uit Amsterdam en andere plaatsen te halen om hen
naar onderduikadressen te brengen. Ook anderen gingen zich individueel of
in kleine groepjes op dit werk toeleggen. Het onderbrengen van kinderen
was iets minder moeilijk dan dat van volwassenen: ze hadden, zeker als ze
heel jong waren, minder voedsel nodig (de kostgelden waren dus ook lager)
en menigeen sprak het aan om juist kinderen onderdak te verschaffen. Ze
konden voor logerende neefjes of nichtjes doorgaan of voor evacué’s en, als
het baby’s betrof, kon men wel eens zeggen dat de zwangerschap blijkbaar
aan de buren ontgaan was; sloot het opnemen van zulk een baby bij een
verhuizing aan, dan lag de zaak al weer gemakkelijker. Had men dan verder
een betrouwbare relatie bij het bevolkingsregister, dan kon men de baby als
eigen kind laten inschrijven.

Van de Joodse kinderen uit Amsterdam die men liet onderduiken, waren
(gelijk reeds vermeld) de jongsten voor een deel afkomstig uit de créche die
tegenover de Hollandse Schouwburg gelegen was. Een aantal van die baby’s
en kleuters werd van juni ‘43 af via de Hervormde Kweekschool die naast
de créche lag, naar buiten gesmokkeld. Mej. van der Molen (die wij reeds
eerder noemden als redactrice van Vrij Nederland, later van Trouw) was in die
maand als gecommitteerde bij de eindexamens in de kweekschool aanwezig,
constateerde dat men baby’s en kleuters over de omheining kon halen, gaf
daar de start toe en nam voor het onderbrengen van de kinderen contact op
met een Hongaarse Jood, S. Baracs, die al enige tijd ondergedoken leefdel.
Voor deze actie begon, waren ook al door anderen baby’s en kleuters uit de
créche gehaald; men smokkelde ze in lege melkbussen naar buiten of een
verpleegster kwam na een wandeling met een grote pop in plaats van een
baby terug zodat de wachtpost niets merkte. Een en ander betekende dat
telkens kaarten gelicht moesten worden uit de kartotheek die in de Hol-
landse Schouwburg bijgehouden werd; dat namen Siiskind en zijn mede-
werkers voor hun rekening. Men schat dat zij in totaal de ontsnapping (beter:
de ontvoering) van ca. duizend baby’s en kleuters mogelijk hebben gemaakt.

Van deze groep zijn enkele honderden door het Utrechtse Kindercomité

1 Baracs, in 1900 in Hongarije geboren, was in ’27 naar Nederland gekomen waar
hij een im- en exportzaak opzette. Al in *40 organiseerde hij een kleine verzetsgroep
die aan de ‘eerste’ OD aangehaakt was. In de zomer van ’42 weigerde hij voor een
van de Joodse werkkampen op te komen, begin september dook hij onder. Hij was
verloofd met mej. H. van Lennep, zuster van een vriendin van mej. Van der Molen,
A. M. Boisserain-van Lennep.
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