
HULP AAN JOODSE KINDEREN

overgenomen. Het comité had in de herfst van '42 met twee Amsterdamse
studentengroepen contact gekregen van welke er één een vaste verbinding
met Süskind bezat. In vele plaatsen kreeg het comité relaties waardoor het er
baby's en kleuters kon onderbrengen: in Leeuwarden, Arnhem, Den Haag,
Rotterdam, Haarlem en Gouda - vooralook in Noord-Limburg, 'het kleine
Broekhuizen had er honderdtwintig. De kinderen leefden het gewone dorps-
leven mee. Het heette dat ze evacuétjes waren uit het geteisterde Rotterdam.'
In de noord-Limburgse dorpen, 'waar geen NSB' ers woonden, werd nooit
een kind verraden.'! Duikadressen werden hier gezocht via de geestelijkheid;
er was voor de kinderen ook een doorgangshuis ingericht. Hun leeftijd liep
tot vijftien jaar. Men kan hier al uit afleiden dat het Kindercomité zijn
pupillen niet alleen uit de crèche betrok.
In Noord-Limburg was de medewerking vlot - elders ging het vaak veel

moeilijker. 'Ik heb eens', aldus de Utrechtse student Jan Meulenbelt, een
van de leiders van het Kindercomité,

'op een klein dorp een aardig gezin bezocht en er uren gepraat ..Mijn gastheer
vertelde dat er geen NSB'ers woonden en dat er bijna nooit een Duitser kwam.
Ik was over kleuters en baby's begonnen. Hij zei dat hij hoogstens een meisje
van een jaar of dertien zou kunnen hebben, waarop ik zei dat ik een meisje van
dertien hàd. Hij zei dat het risico op zo'n dorp toch te groot was, tenzij het voor
een paar weken was. Ik zei: over twee weken kom ik haar halen. Hij zei: ik zie er
toch maar van af.'2

Vaak was het nodig, kinderen van het ene adres naar het andere te brengen.
Anne Maclaine Pont, studente in de kunstgeschiedenis, medewerkster van
het comité, was een van de velen die steeds zorgzaam waakten over de
ondergebrachte kinderen. 'Wanneer een stadskind het op een bepaald platte-
landsadres niet kon uithouden, was ze onvermoeibaar in het zoeken en vinden
van nieuwe adressen." Van alle pupillen werd een kaartsysteem bijgehouden
dat later in de kluis van het aartsbisdom opgeborgen werd - de adressen
werden apart bewaard. Toen men voor al dit werk extra geld nodig had,
werd besloten, van Jan Camperts gedicht 'Het lied der achttien doden' een
rijmprent te maken en deze voor het goede doel te verkopen. Die eerste actie
leverde zoveel op dat men regelmatig illegale bellettrie in de clandestiene
handel ging brengen; hieruit groeide de uitgeverij 'De Bezige Bij' waar wij
in ons volgende deel nog op terugkomen.

Na de oorlog bleken er ca. vijf-en-veertighonderd Joodse oorlogspleeg-
kinderen te zijn. Het Utrechtse Kindercomité heeft in totaal voor driehon-

1K. Norel in Het grote gebod, dl II, p. 8. 2J.Meulenbelt in L. deJong: De bezetting,
P.385. 3 R. F. Roegholt: Degeschiedenis van 'DeBezigeBij' 1942-1972 (1972), p. 39.
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